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Er is veel gebeurd.

We staan nu op een punt, nadat de invasie plaatsvond.

-Ik pak hem eventjes van één kant nu-

De prachtig mooie paradijswereld Gaia, een oorsprong, geinvaceerd werd door een
super -in onze woorden- geavanceerde technologische denkmacht, een
rekenkundige macht die binnendrong. Ja dat is enorm.

Er werden -laat ik het maar heel eenvoudig zeggen- We werden met, wat we hier
op de Aarde zien, per gram hersenweefsel, dat is de bovenkant, dat is een laag,
een vlies onder de schedel zeg maar. En dat loopt helemaal door, door het hoofd
heen helemaal naar beneden, loopt het onder het Hart door. Het is een vlies wat
hier zit.

Per gram zit meer dan een miljoen kristallen daarin.

Dat is ook wetenschappelijk. En in de tijd van de val, de invasie, toen Gaia, toen de
Aarde werd omvergeworpen, overgenomen werd. Toen werden er al die triljarden
hersencellen, wat vanuit de wereld wie we daar zijn spreken we niet over hersens,
we spreken daar ook niet over ons Hart, we praten daar over bewustzijn.

Die kristallen die werden ingeladen met informatie en ogenblikkelijk werd onze
vaardigheid, dus de impact die jij hebt op hoe de vibratie resoneert, daar waar
menselijke aandacht is, vindt een verandering plaats in een geprogrammeerde
realiteit.

Dit is een geprogrammeerde realiteit nu.

Daar waar menselijke aandacht is, niet volgens een geschrift of een boek of een
ander, maar vanuit daar waar jouw aandacht is, helemaal los van alles, puur jouw
aandacht, dan vindt er verandering plaats van hoe de werkelijkheid vibreert.

Dus de oorzaak en gevolgen die geprogrammeerd zijn, die worden ontkoppeld, en
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dan komt er een andere trilling komt er vrij.

En dat noem ik het godsveld, dat is de ruimte die niet voorbestemd is. Maar die
gaat, wordt ingevuld, gecreéerd wordt op basis van wie jij ten diepste bent.
Geef gewoon even niets, gewoon maar puur jij.

En dat is de vaardigheid van de mens.

En bij de invasie van deze intelligentie werd er een koerswijziging aangebracht
waardoor de mens zichzelf niet meer goed kon ervaren en werd volgepropt met
allemaal informatie van zeer hoog geavanceerde superbeschaving en intelligentie.

Die hebben ons zodanig laten geloven in de lijn van hun gedachten. Dus er werd
een berekening van deze realiteit en de observer werd er bewerkstelligd, waardoor
onze impact, onze invloed, op hoe de werkelijkheid zich gedroeg kwam te
vervallen. En toen sloegen ze toe.

En dat noemen ze de val van bewustzijn.

Dit is eigenlijk erger, dit zijn niet de goede dingen om zo te zeggen op de Aarde,
maar ik zeg het wel. Het is erger dan het zwaarste bombardement aan wapens wat
je je kunt voorstellen. Wat er toen is gebeurd is gigantisch.

En de aandachtskracht van de mens, dit zijn woorden, maar je moet maar eens
heel goed gaan beseffen wat dat echt is... De aandachtkracht van de mens kwam in
verval en werd geminimaliseerd.

En wat aandacht eigenlijk is...je moet maar eens goed kijken, wanneer heb jij
aandacht voor iets? Wanneer word jij gespitst met je aandacht?

Wanneer laat iets je niet meer los?

Ik heb het nu over de aandacht van de verbinding hé.

Als hier een hondje is overgestoken en dat hondje zou worden aangereden en heeft
een gebroken pootje, dan zouden we hier met zijn allen niet zitten. Dan zouden we
ogenblikkelijk bezig zijn ons te ontfermen, met ons hele bewustzijn, over dat
beestje. Dat is een gevoel. -dat is maar een voorbeeld hé- Je kunt zoveel
voorbeelden tevoorschijn halen. Maar van wat aandacht is, aandacht, het woord
commitment is het ook niet, aandacht is zoiets puurs, dat is ogenblikkelijk, totale
verbondenheid. Niets kan dat verbreken.

Niets, iedereen kan hier doorschreeuwen, ik heb het vaak hier mee gemaakt dat
mensen je ergens van hebben willen afhouden en jij wist van: ‘dat gaat jou niet
lukken, want dit moet ik doen en hier ben ik bij. En ik ga ervoor en doe het
helemaal.” Dat is het! Dat moment: de aandacht, dat is een kracht, dat is de Force
in het Engels, dat is het goddelijke, dat is het paradijs en daar zijn wij uit
weggeduwd.

En wij denken nu op de Aarde dat oorlog wordt gevoerd met raketten en bommen
en met lasers en al die plasmawapens.

Als we goed kijken naar de hele cyclus die ik net heb benoemd dan zien we dat de
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oorlog wordt gevoerd via het bewustzijn.

En dat dat het hele geavanceerde van alle oorlog is.

En dan heb je hele knappe, witte, stevige, laarzen nodig om in te gaan staan die
voortkomen uit het bloed uit je eigen Hart van wat je voelt wie je bent waarvoor je
sta en dan zal je andere keuzes gaan maken. Dan ga je keuzes maken die
voorkomen uit je Hart, uit je gevoel. Dus aandacht is iets enorm krachtigs, dat is
het goddelijke. De aandacht, als de aandacht zo puur is...het gaat niet over groot en
klein, het gaat niet over krachtig en zwak, het gaat om puur.

Als aandacht puur is, zonder belang, als aandacht puur is, dan is die zo sterk, zo
mooi, zo soepel, krachtig en soepel tegelijk in klein en groot, dat geen één mind-
gedachte of een kracht of een infiltrant daarin terecht kan komen.

Dus ik zeg eigenlijk:

degene die puur is en zichzelf in die puurheid hersteld, dus een waar, écht leven
leidt, niet een leven van regels van een ander, niet een leven met
schaamtegevoelens, niet een leven wat toegestaan wordt door een ander, maar ook
niet een leven een ander niet toe te staan.

Degene die puur leeft, die opent daarmee het eigen bewustzijn en het eigen
bewustzijn is een aandachtsveld en dat aandachtsveld wijzigt de ruimte en tijd die
gedicteerd wordt door een bepaalde intelligentie.

En degene die dat doorheeft die snapt dat tijd van vrede nu is begonnen. Om in
cooperaties met elkaar te verkeren. Je moet jezelf z6 serieus nemen, z4 serieus
moet je ieder mens om je heen, die hier ook mee bezig is, dus ieder op zijn eigen
manier, ook nemen.

1.07.21
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20250529-MvS-2-3-Zelfbekrachtiging-bewustwording-Meterik

Deel 2-3

SEMINAR ZELFBEKRACHTIGING - "DE BASIS VAN
BEWUSTWORDINGS PROCESSEN"

29-05-2025 MARTIIN VAN STAVEREN.

Mars

Vanwege de periode waarin we leven, 10 jaar, 15 jaar daarvoor, ik denk dat het
meer dan 10 jaar was, heb ik heel veel mensen ontmoet. Zeg maar uit politieke en
spirituele establishment zeg maar, van Nederland, Belgié, dat is allemaal heel
moeizaam maar om daar over uit te wisselen omdat die informatie toch wel vaak
die ik vertel wordt wel heel bijzonder gevonden maar past eigenlijk niet in het
verhaal van wat de andere mensen vertellen.

Dus ik heb heel veel weerstanden ondervonden en vooral afzetteringen wat niet als
zodanig wordt gevoeld heb als die chauffeur, die moest ook linksaf, straks een ding
ook, maar zo zijn er meer mensen die moeten linksaf. Dat is ook goed en ik denk
niet dat ik de waarheid in pacht heb, maar ik kan wel zeggen hoe het in elkaar zit.

En dat moet voorzichtig want ik moet ook -een beetje gekscherend- maar is
tegelijkertijd ook een opening naar ons allemaal toe.
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Ik ben niet degene die opening verschaft, maar je moet er wel stevig rekening mee
houden dat het de absolute waarheid is.

En die dat niet durft te zeggen, die daar allergisch voor is, hou dat zal terecht zijn

dat je daar allergisch voor bent, goeroevormingen, sekten en culten, dat allemaal,
maar er is op kosmisch niveau puur, wetenschappelijk kosmisch annex aan bewust
zijn is er absoluut de waarheid.

Er is een grote werkelijkheid die zich afspeelt en juist in de grote vredesbrug
informatie die zo storend werken, wil bijna niemand er meer van uitgaan dat er een
ultieme werkelijkheid is.

Maar die is er en die is er heel duidelijk. En daar zitten wij met zijn allen middenin.
En we moeten allemaal ook gaan beseffen dat dat iets heel begrijpelijks is, dat als
er iets geavanceerd gebeurt dat er alles uit de kast geprobeerd zal worden om een
mogelijke doorbraak op individueel niveau bij ieder mens maar ook op collectief
niveau omdat proberen af te wenden. Ik heb ook net als jij heel veel werk verricht.
Met veel mensen gesproken. Ook met mensen die vaak helemaal niet met andere
mensen willen spreken, dan toch wel de moeite namen om met mij in gesprek te
gaan. Dat vond ik heel mooi, want ik heb nooit gevoeld dat mensen met Martijn in
gesprek willen. Dat is ook helemaal niet belangrijk, ik ben ook helemaal niet
belangrijk. De pérsoon is niet belangrijk.

Het gaat erom dat bepaalde informaties ter sprake worden gebracht in het
bewustzijn. Als we met elkaar ergens aandacht aan iets geven, aan een bepaald
scenario, een bepaalde mogelijkheid en scheppen met ook dat stuk informatie =
bewustzijn, dat dat ook versterkt wordt in het veld.

Er liggen eigenlijk ook een hoop sancties erop op die onderwerpen. En dat heb je
wel gemerkt. Ik heb praktisch niemand, praktisch niemand -en ik loop er even snel
doorheen- Ik heb praktisch niemand uit de spirituele sector zeg maar, open op
grotere mogelijkheden zien reageren. Zoiets. Ik heb de woorden een beetje secuur
bij elkaar gebracht want het is ook moeilijk. Het gaat natuurlijk helemaal niet om
de mensen, het gaat ook niet om mij, maar het gaat om de scenario’s waar we in
zitten.

Als we de doos van Pandora open gaan leggen...daar komt wat uit hoor. En ja, ik
weet nog met Johan Oldenkamp, dat was in 2016, een hele leuke persoon, ja ieder
heeft een eigen mening over mensen. Ik kan altijd met iedereen even goed
opschieten, ik ga niet van verhalen uit. Ik ga altijd uit van contact, met iedereen.
En ik vond dat toen heel leuk dat hij in zijn uitzending zei van: “ja, jij bent
helemaal niet zo’n spiritueel mens.” Dat vond hij wel heel fijn dat ik niet spiritueel
was. Dat vond ik wel heel bijzonder dat voor de eerste keer die ook een onderzoek
deed, heel veel onderzoek deed, dat er positief op werd gereageerd. Ik kan me nog
goed herinneren wat er gebeurde in mijzelf. Lief om gezien te worden helemaal
niet, maar het gevoel van hey het kan ook aanvaard worden. Niet door een persoon
maar in het veld...? dat wij weer worden aanvaard waar de historie van spiritualiteit
gewoon vrij is.
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Iemand: Hoe was dat Martijn om aanvaard te worden?

Martijn: Nou het voelde niet zozeer dat ik aanvaard word maar mensen moeten
ook gewoon rekening houden met dat ik er ben. Ja. Maar ik hoor wel je vraag
achter de woorden. Het voelde heel aanspringend dat er, het maakt niet uit.

Soms is het je grootste tegenstander ogenschijnlijk, die een reactie heeft die
buitengewoon plezierig is.

En de matrix heeft het zo herschikt dat het iemand is die iets fijns doet waarvan je
het eigenlijk niet accepteert. Dit zou ik graag willen dat iemand anders, als die, die
persoon zou dat moeten doen. Maar voor mij maakt het helemaal niet uit wie iets
doet omdat ik ook geen vijanden heb. En als ik iemand wat minder leuk vind praten
over mezelf en die persoon zegt iets over de onderwerpen waarover ik spreek,
waardoor het toch in het publieksveld terecht komt van het bewustzijn, dan vind ik
dat heel prettig. En wat ik erbij voelde was samenwerking. Dat is die,
samenwerking. Dat is ook het enige waar ik naar opzoek ben. Samenwerking.

Grote coalitie vormen van mensen die er respectabel mee omgaan. Die de
beslissing hebben genomen om elkaar nooit stuk te maken. Ja, dat is wel heel mooi
om dat te ervaren. We hebben dus allemaal een route gelopen en we zijn allemaal
bezig, op moment allemaal, naar een weer een ander niveau van realiteit.

Ik ervaar de werkelijkheid waar ik nu zit - in mijn bewoording in dit moment-
doodlopende route. Dat is niet zo, maar op basis op de oude handelingen en wat we
allemaal hebben gedaan, waar we doorheen zijn gegaan, als je daar, op dat stuk
blijft vibreren, dan merk je van dat er een soort van: “Wat nu? “ Terwijl je ook
diep in jezelf ook heel duidelijk voelt van: “ja dit is een enorme uitbarsting aan
mogelijkheden.” En dat is ook zo. Dat merk ik wel.

Ik heb hier, en dat heb ik ook al een keertje eerder in deze ruimte gedraaid, ga ik
nog eventjes doen. Dit is een muziekstuk (zet muziek aan van Hilary Stagg:
Pleasant Dreams https://youtu.be/ZHWnAGyGudg?feature=shared )

Dit is een hele fijne trilling hé... Ik vind het zelf een hele mooi vibratie ik hou van
harp, ik hou van alle instrumenten, ik ben gek op instrumenten, mens.

Dit is een heel mooi stukje
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Ja, er zit een enorme organisatie achter het lam leggen van het menselijke
bewustzijn. En er wordt echt geanticipeerd op de liefdeskracht van de mens.

Dus juist via die zachtheid en die mooiheid worden er gevoelens die ook in ons
zitten worden ook via muziek naar voren gehaald. Daarom dat er ook een bepaald
stramien is binnen de spirituele muziek. Spiritualiteitsbeelden ook. Muziek, beelden,
gevoelens. Maar wat ik zei: “we zijn geen spirituele wezens.” We zijn
bewustzijnswezens. En we hebben een hele andere grondslag en dat is eigenlijk
meer deze frequentie. (er komt een stem uit een telefoon in de zaal)

Dus de Kosmische Grondslag die we zijn, als één stem. Als een kracht die vrede
brengt. Hier zit een focus, dit is Focus van Bewustzijn.

Ik kan het niet vertellen wat het is want muziek is iets heel persoonlijks en iets heel
wezenlijks. Maar het ene stuk kan verzachting en vertroeteling zijn, maar de grote
werkelijkheid is dat de mens helemaal geen vertroetelingkracht is. Het is een
verzorgings wezen.

We komen binnen met ons bewustzijn en daar waar de mens binnenkomt, daar is
de mens. En alles wat daar anders is als de vrije mens, kan daar niet existeren. Dat
is op bewustzijn gebaseerd. Het is geen strijd, het is geen strijd.

We dachten dat we eruit geduwd werden, was het en werd het georganiseerd om
wie jij bént.

Om wie wij zijn als een beschaving, als een Rijk. Het is een standvastig Rijk wat
altijd aan het Hart leeft. Heel goed -aards woord- kan denken.

Denken in lijn met Jeh Suh Jah, altijd het leven beschermt.

Altijd, altijd respect heeft. En dat zijn hele grote troepenmachten van kracht van
binnenuit. En dat mag ook wel gezegd worden in deze wereld. Dat zijn de legers
met de gouden helmen. Die verschillende divisies. En die houden van het leven in
elke vorm. En die zijn niet zacht en week.

We leggen de onderste steen van bewustzijn, de onderste steen mag boven. En als
dat links is of rechts is of midden, het maakt niet uit, de steen moet boven. De
waarheid in deze dimensie moet hier naar boven komen voor iedereen! En voor
sommige mensen zal het heel prettig zijn aan de hand van wat ze al weten. Maar er
zullen ook mensen zijn, die vinden dat niet prettig.

Want de waarheid is niet altijd makkelijk, als je eerst een andere werkelijkheid in
jezelf geprogrammeerd hebt gekregen. En je bent daar ook -tussen
aanhalingstekens- verslaafd aan geraakt. Dus dat ook -het woord- loslaten, het is
ook werkelijk LOS LATEN waar je aan vast zit.

Ik heb de val van Mars nog meegemaakt.
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Hoe de werkelijkheid hier begon te draaien. En dat heb ik als kind ook allemaal
opgeschreven hoe ik daar leefde als mens. Niet als Martijn en hier ben ik eigenlijk
ook niet Martijn, dat is het etiket wat we allemaal hebben gekregen: een naam.

Er is zo ontzettend veel gebeurd, er is zo ontzettend veel tussentijds gebeurd, heeft
dat plaatsgevonden; de onderste steen moet boven, waarom Mars er zo uit ziet
zoals wij dat nu zo zien.

Wat een Matrix precies is.

Wat deze krachten voor technologieén hebben, om een mens te koppelen, eigenlijk
weg te sturen naar een ander scenario. Hoe dat kan? Wie heeft daar toestemming
voor gegeven? Wie zijn deze krachten dat ze het zomaar hebben uitgerold?

Het grote probleem waar wij hier mee te maken hebben hier op de Aarde, dat is het
echte grote probleem, dat is eigenlijk gewoon dat er op een bepaalde manier van
het leven hier ogenschijnlijk kort duurt, dat er een soort geldringdrang in ons
allemaal zit, dat we een goed leven willen hebben. Dat is ingeprogrammeerd.

Je weet dat het ingeprogrammeerd is want je kent heel veel momenten in jouw
bestaan, waarin je ook voelt -helemaal los van de aarde systeem- waarin je ook
voelt: het is totaal niet relevant. Het is totaal niet relevant dat ik een vakantie heb.
Het is totaal niet relevant dat ik met die mensen allemaal een goede dag mag
hebben. Wat hier relevant is, dat de onderste steen boven moet. Dat is een hele
diepe Oer kennis die je heel in je draagt. Dat je weet dit gaat nooit verloren.

Dat weten we allemaal. Ieder mens draagt dat in zich.

Maar die geldingsdrang om een goed leven te hebben en dat komt voort onder onze
diepere passie om in verbinding te zijn, dat willen we ook hier, daarom wordt ook
geanticipeerd om in verbinding te willen zijn met alles, waardoor we de onderste
steen niet boven kunnenhalen.

En laten we daar heel eerlijk over zijn en ik weet ook niet of ik de goede woorden

gebruik, je hoeft het zeker niet met me eens te zijn, daarom zeg ik het niet, maar

als we goed kijken naar wat er allemaal al gebeurd is, de matrix van perceptie gaat
veranderen op moment dat je de waarheid ziet. Soms lijkt het zoals je de waarheid
ziet dat je een oordeel veld, maar dat is niet zo. Soms moet je gewoon dingen zien,
vaststellen en het ook beseffen, zonder een aanval uit te voeren op een persoon of
op een situatie. Moet je gewoon zien om het te kunnen beseffen wat de afleiding is.

Maar als we terugkijken naar wat er allemaal gebeurt, heeft tot nu toe, niets geleid
tot dat de onderste steen naar boven is gekomen. Je ziet ook dat daar een hele
grote voedingskracht daar op los gelaten is. We hebben precies op het juiste
moment komt er ook technologie vrij waardoor iedereen in de vrije informatie van
bewustzijn bewegen. Via filmpjes, e-books, audiobestanden, noem maar op.

Dus precies op het moment dat dingen losbarsten wordt ook de toegang verschaft

om zo veel mogelijk, zo niet eigenlijk alle mensen op de Aarde, te laten spreken
over iets “bijzonders”.
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En de brij wordt? Dus wat je ziet gebeuren is?

En voor de mensen ook, er zijn verschillende mensen hier die podcast maken -ik
durf dat zo te zeggen misschien klopt het net niet wat ik zeg, maar ik voel dat ik
dat zo kan zeggen- jij maakt je podcast omdat je weet dat je echt op het spoor zit
waaraan je gaat vasthouden. Ja.

Maar het is niet voor niets dat in deze tijd waarin de onderste steen naar boven kan
worden getrokken: hij komt niet naar boven, je moet hem pakken! Hij komt niet
naar boven, wij moeten hem zelf pakken. Wij moeten het zelf doen, we moeten
erdoorheen en ons niet laten tegenhouden door wat dan ook. Maar je ziet dat
precies in dit tijdmomentum waarin we leven, dat alle dingen zich precies
openbaren aan mogelijkheden waardoor er tienduizenden- honderdduizenden
mensen zijn bezig met verschillende informatie.

Nou ga jij nou maar eens zeggen wat het nu nog is. Dus in alles waar jij ontdekt
wat je naar buiten brengt, komen honderdduizend kanalen terug die er doorheen
schreeuwen. Dan moet je wel goed op je innerlijke sokkel staan hé. Dan moet je
ook echt het verhaal blijven brengen wat jij voelt dat het is.

En niet complementair gaan worden wat anderen mensen zeggen.

Een stuk muziek is een coalitiekracht dat de onderste steen naar boven komt. Dat
we gewoon gaan benoemen wie de mens is en waar we toe in staat zijn en wat we
ook zijn. En dat moet niet bij een theorie blijven, het moet ook getoond worden.
Gewoon getoond.

Je hebt eigenlijk drie grote schijven.
De eerste schijf is: -dat slaat eigenlijk nergens op in drie nummers wat ik nu doe
maar zo zeg ik het dan maar:

> De eerste schijf:
Je hebt de Oorsprong wereld, de Stamwerelden en dat zijn werelden die niet
van licht en liefde zijn.

Dat zijn gewoon organische realiteiten waar het leven gedijt op een
uitstekende organische manier. Alles en iedereen is daar met elkaar in
contact. Je kunt dat planeten noemen of iets anders, dat maakt niks uit.
En dat is een enorme hoeveelheid aan levensconnecties met andere
connecties en andere werelden.

In die wereld is geen spiritualiteit.

In die wereld bestaat niet het woord leven omdat het ook verbonden is met
de mogelijkheid om dood te gaan.

In die wereld wordt ook heel anders gedacht.

Dus het hele denkveld wat wij hier hebben, de variabelen van hoe we
ingeregeld zijn te denken, die bestaan daar niet.

Je kunt het een beetje vergelijken als jij jezelf in een hele vredige toestand
verkeert.
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Dat je voelt van:

“dit is het echte leven, hé hé ik ben Thuis, nu voel ik het.”

Op dat moment dat je dat voelt en zo bént, denk je niet meer op de manier
van de Aarde maar ben je in het bewustzijn van jezelf.

Dan is er ook verbindingskracht.

In die eerste laag, in die stamwereld, wordt ook totaal anders gedacht.

Daar zijn helemaal geen doelstellingen over leven die ook maar iets lijkt van
wat hier op de Aarde is. Nul komma nul.

Wat hier allemaal gebeurd is eigenlijk pinuts ten opzichte van de opdracht die
wij eigenlijk in onszelf dragen.

Echt grote commandotroepen, van de binnenkant, die met hun samenwerking
de realiteiten bezoeken die, waar dit bezoek in uitgenodigd is.

Dus dat is de eerste schijf.

De eerste schijf is een onsterfelijke wereld.

Dat noem ik dan toch maar eventjes zo maar wordt zo niet benoemd.

Er is geen begin en geen eind. Omdat tijd vibreert daar heel anders.

Niet in vooruit en niet in achteruit maar tijd vibreert daar stationair.

Dus de seconden die zou je daar niet kunnen meten want die beweegt niet
van A naar B. Maar tijd bestaat wel en is stationair.

Dus dat is stationair frequentieveld. Een onuitputtelijke rijkdom.

Waar we ons ook bewust van zijn is dat het ook -volgens het Nederlandse

woord- ook een onuitputtelijke hoeveelheid betrokkenheid en dus daar aan
vast verbonden verantwoordelijkheid vraagt, om zo te leven.

Als je niet meer doodgaat, dus niet kunt sterven, betekent dus dat er een
punt komt, net zoals hier op de Aarde, dat je eigenlijk alles hebt gedaan. Dan
ontstaat er een ander bewustzijn.

En in de Antarrah wereld noemen we dat de Al-Helian toestand.

Dus dat is de toestand van bewustzijn waarin je alles in je draagt wat je zou
kunnen beleven, of wat je al beleefd hebt en wat je nog gaat beleven.

Dat gaat dus voor onze begrippen in de derde dimensie, we zitten
driedimensionaal, gaat dat het denken van het hoofd gaat dat voorbij.

Als ik tegen iemand zeg dat dat bestaat dan zeggen ze van: “dwangbuis”.
Maar vanuit wij kijken kunnen we dat wel zien dat dat een mogelijkheid is.

Dus dat is de Stamwereld en in de Stamwereld daar is iets gebeurd en die
Stamwereld heeft ervoor gezorgd, die invasie in die Stamwereld heeft ervoor
gezorgd dat er uiteindelijk op dit moment in een experiment zitten van iets
anders.
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Even plat gezegd. Dus dat is wat er is gebeurd. Binnen in dat experiment
waarin wij verkeren, dat is een enorm groot onderzoek, er is een realiteit
gaande, binnen die realiteit, is er ook een invasie gaande.

Die tweede schijf/laag is een experiment, een hele grote realiteit door
allemaal andere intelligenties. Samenwerkingen met elkaar.

En binnenin die intelligentie, binnen deze werkelijkheid is een invasie gaande
die dat aanpast waardoor je de matrix krijgt die anders reageert.

Dus je krijgt een werkelijkheid die hier georganiseerd is om allerlei redenen.
Die aangepast wordt, dus je hebt verschillende Talen.

Je hebt de eerste schijf: is de oorspronkelijke Taal, is de Stamwereld.

Daar denk je en daar voel je op geen enkele manier, daar denk je niet mee in
de logica zoals we hier op de Aarde denken.

Dat is onze Oorsprong Taal.

Dat is het bewustzijn van onszelf als we op onszelf richtten, en laten we alles
gewoon gaan, Je valt niet in slaap, geen meditatie, maar je maakt jezelf juist
wakkerder dan ooit tevoren. En je blijft in resonantie bij jezelf met je
aandacht. Maar het gaat om je eigen aandacht, het trilling scheppen van de
oorsprong.

Dus dan komt je Stam-trilling tevoorschijn.

Dus dat is bewustzijn wat niet aangesloten is op iets van een ander. Het is
ook niet mogelijk om je aan te sluiten op mij. Dus dat kan niet.

Dus die eerste wereld, die stamwereld die is eigenlijk de bekrachtiging die we
doen.

Waarom doen we die bekrachtiging?
Omdat als we ons eigen bewustzijn gebruiken: -
Dan krijgen we weer de reacties in het veld zoals de oorsprong is:

- Krijgen we weer de reacties in het veld

- Er ontstaat ruimte door jezelf te beseffen

- Door jezelf te ervaren

- Je koppelt alle trillingvrij

- Schept een ander informatieveld en dat informatieveld is een

- zeg maar het zijn allemaal woorden

- is een kosmische opdracht die er wordt gegeven van reageren,
- Dat is samenwerking met de Force.

- Met de Natuur waarin je leeft.
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- Je maakt jezelf kenbaar: SYSTEEM-LOOS.

- Je gedijt in jezelf.

- Je bewustzijn, alleen jouw bewustzijn wat er is, is een organische trilling en is een
opdracht in het veld om te reageren op je allerdiepste staat van zijn.

- Dit is geen spiritualiteit.

- Dit is kwantummechanica, eigenlijk is het ook geen kwantummechanica, maar ik
noem het nu wel zo.

- Kwantummechanica dus invloed hebben op de gevolgen die er zijn.

- Dus je schept eigenlijk de reactievelden aan.

Dat doen we hier op de Aarde ook, dat je ineens voelt van Tjok, dat is kras.
Heb je dit gevoeld?

Dat gebeurt er.

Het klopt precies.

Hebbes.

We zitten nu niet in de Stamwereld, maar we zitten nu in een wereld waar
opgerichte realiteiten, dus andere intelligenties vervolmaakt, die zijn we gaan
ervaren door de archontische aanpassingen, en hebben dat ingeregeld, waardoor
we deze realiteit ervaren.

Dat is wat ze hebben gedaan.
Zitten dus in een andere verdieping met ons bewustzijn.

In deze realiteit die puur op biologische wetgeving en op kwantumwetgeving
gebaseerd is, loopt een Taal, die de taal van de logica kan worden genoemd.

Dus in deze wereld hier, de wereld waarin je nu leeft, leven dus volgens de Taal
van deze wereld.

Dus wat je hier geleerd hebt te denken.

De logica.

Als ik dit doe dan gebeurt er dat.

Als er wordt gezegd ik moet dat doen, dan moet ik dat ook doen want dat wordt er
gezegd.

Dus dat is de Taal van het experiment.

Maar binnen in het experiment, dit is dus de denktaal, dat is wat we allemaal doen,
spiritualiteit is een denktaal in het experiment.

Dus opgestegen meesters, reincarnatie programma’s, ga de hele mikmak maar in
één keer bij elkaar vegen, is een onderdeel van het experiment.
Om allerlei redenen.

Omdat reincarnatie is van oorsprong niets anders dan een genetisch voltooiings

programma waarin de codes via de genetica fysiek en metafysisch worden
doorgegeven om een eindscenario te bereiken in het experiment, wat de
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ontwerpers van het experiment nodig hebben.
En daardoorheen loopt nu een soort reincarnatie programma.

Dus eigenlijk moet je zeggen dat alles wat je hier doet, en dat maakt het soms heel
zwart wit, maar alles wat je hier doet, daar moet je zeer ernstig rekening mee
houden dat dat een onderdeel is van het experiment.

Dus dan denk je spiritueel te zijn, je voelt via de spirituele systemen en dan voel je
ook de liefde vrij komen, dus die liefde die is waar, maar toch komt de liefde vrij
via het systeem en niet via jezelf.

Dat zijn twee substantieel twee grote verschillen.
» Schijf/laag 3
En dan heb je binnen dat model heb je ook nog aanpassingen wat we de
matrix van controle noemen die het experiment tarten, d.m.v. angsten en
tekorten, waardoor we beslissingen gaan nemen, waardoor er een gevolg

komt in het experiment, wat ndg verder van ons afdrijft, ons van onszelf
afhoudt dan ooit tevoren.

Dat zijn de drie verschillende lagen.

Als we gaan bekrachtigen, als we onszelf weer bewust gaan worden, zelf bewust
maken, dan doen we dat is een omgeving van allerlei oorzaak en gevolg.

[00.28.17]

Als je hier ziek bent, heb je een verstoring, het gevolg daarvan is dat je je ziek
voelt.

Als je gaat bekrachtigen in dat beeld dan bekrachtig je in de Taal van de logica van
de verstoring.

Maar dat is niet origineel bewustzijn.

Je komt ineens op een kruispunt uit hé.

Daarom zit die spiritualiteit ertussen.

Want als je alles loskoppelt, en niet omdat ik het zeg, maar gewoon omdat je het
onderzoekt en omdat je het gewoon beseft: ik kan van alles doen wat ik wil, want
ik ben vrij, dus ik kan ook dit onderzoeken.

Als je alles losmaakt en denkt in de bekrachtiging, voel je ook niet op basis van
redenen waarom je het doet omdat je ziek bent, maar je haalt helemaal

systeemloos je bewustzijn tot leven. Dan zul je zien dat je midden in het probleem
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waarin je nu vibreert, en dat is niet de reden waarom je dat doet, maar dan zul je
zien dat je midden in dat probleem waarin je vibreert je Stambewustzijn terughaalt.

En als je Stambewustzijn terugkomt, dan zul je zien dat de effecten zijn dat er
ruimte en tijd en oorzaak en gevolg van de matrix wordt afgebogen.

Dat is wat ze dan met die koepel die je ziet, rondom dat mooie gezicht, dat goud, is
niets anders dan het scheppen van je eigen bewustzijn. Dus stoppen met denken
op basis van anderen. Helemaal in het nu komen. In het nu. De rest doet er niet
toe. De rest is of een aanname of een herinnering, wie zegt dat een herinnering
waar is?

Interpretatie, wat is een interpretatie?

Een toewijzing van een bepaald soort van waarde aan iets. Is het die waarde die ik
het geef is het dat ook echt? Of geef ik het die waarde waardoor ik belast ben met
iets waardoor ik waarde geef in mijn leven? Is het ook echte waarde? Je kunt het
allemaal niet toetsen. Het enige wat je kunt voelen is het moment van nu.

En als je in het moment van nu contact maakt met jezelf, op een hele rustige
manier zonder er iets er omheen, dan komt de oorsprong vibratie van je eigen
bewustzijn vrij. En dat is het Levende Water. Dat is een ander Taal.

En niet in slaap vallen, want dat zijn de fluisteraars die willen graag dat dat
gebeurt. Wakker zijn, juist wakker.

Je mag ontspannen zijn, je mag alles doen wat je wilt en je mag ook in slaap
vallen, daar zeg ik het allemaal niet om.

Ik zeg het alleen om Pay Attention.
Wakker zijn schept eigen bewustzijn.

Als je je eigen bewustzijn weer aan hebt, zet dan maar eens, als je bewustzijn aan
is, zet dan maar eens je aandacht op datgene waar de verstoring zit.

Dan moet jij eens kijken hoeveel zwarte drab daarin in beweging gaat komen.
Is dit in beelden wel te zien wat ik zeg?
Ik hoor nu alleen van mensen dat het goed is maar daar gaat het niet om.

Heel veel mensen zeggen het is niet duidelijk, niet te snappen man, onzeker,
ongemakkelijk. En anders zeg ik het nog een keer.

Heeft iedereen het op een bepaalde manier gepakt?
Het is ook gewoon heel goed om het nog een keer te zeggen hé.

Iemand: wordt de drab dan erger?
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Martijn: ja. Je slaat de spijker op zijn kop.

Kijk, we hebben het over de archontische intelligenties en dat is eigenlijk een soort
van verworden, levende microben, zoals deze werkelijkheid die we zien.

The Force is een organische Taal.

Die intelligenties is een zwerm parasieten, een microbische lichtniveau en die
kopiéren alles, die kopiéren alles en die gaan erdoorheen bewegen.

Dus in een organische wereld gaan ze erdoorheen bewegen en ze kunnen de
werkelijkheid herschikken.

Dus ze kunnen iets veranderen.

En bepaalde Alien soorten en rassen, die ook in deze dimensie al duizenden en
duizenden jaren deze werkelijkheid besturen, die hebben die techniek onder de
knie, omdat zij zelf namelijk die archontische intelligentie zijn.

Dus ze kunnen bomen veranderen in een stoel.

Daar zijn uitvoerige verslagen over ook van ufo’s onderzoekers, ook in de jaren van
veertig en vijftig. Het is materie, is niets anders dan samenballing van energie.

Maar de code die eronder zit, de informatie wat het is, dus de energie waar het uit
bestaat, dus pure energie, de manier hoe het zich toont, dus dat is de voorkant van
de foto, dat is een samenbrengsel van allerlei informatie dat dus dat plaatje is.

Je kunt ze omdraaien en veranderen.

En waarom het zo ontzettend belangrijk is dat wij uit die spiritualiteit zijn gestapt,
is dat als je in je eigen bewustzijn verkeerd en niet in dat van een ander, dus je
eigen landschap, dat vraagt de grootste en meest pure aandacht die je in je hele
bestaan hier op Aarde maar kunt vermoeden.

Echt waar het glipt zo uit je handen weg, want ze zijn verschrikkelijk glad.

En allerlei scenario’s.

Als je niet oplet, het gaat erom en het mag geen programma worden, je moet het
gewoon herkennen, je zult zien dat je je hele leven lang, je eigen bewustzijn terug
halen, en steeds op nieuw bewustzijn van jezelf en niet van de gedachten die in je
gelegd zijn.

Dat is het aller belangrijke en pure om te doen.

Als je daarin terecht komt, in jezelf, dan ontstaat er een andere vibratie en dan
maken we onderscheid tussen organische trillingen dus het Water Bewustzijn,

trillingen van emoties, emoties die komen uit jezelf, en we maken onderscheid
tussen digitale, superintelligentie, digitale frequenties.
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En dat kunnen ook emoties zijn, maar dat zijn systeememoties.

En als je praat over een angst, allemaal kennen we dat, dat we een angst in deze
wereld kunnen hebben.

Maar het kan ook een gedachte, heel sterk veld zijn over iets in de wereld of over
jezelf. Dat is niets anders dan dat je die informatie draagt. Die informatiedrager dat
is een overtuiging.

Maar wat is een overtuiging?

Een overtuiging is niets anders dan een informatieveld. Zo simpel is het.

Het zijn resonantie Taalvelden.

En die taal velden die komen tot leven, die worden geseind door het archontische
veld, die worden geseind om in ons te verschijnen.

Dus een overtuiging.

En ik ga het nog sterker maken.

Je kunt daar dus ook fysiek ziek van worden.

Want dat is gewoon hoe het werkt.

En we moeten er niet bang voor zijn en andersom is het ook waar, het kan ook
opgeheven worden.

Het kan verslagen worden uit de verbinding van jouw bewustzijn en dat van
anderen.

Wat er gebeurt is dat wij niet alleen informatiescheppers zijn, maar we zijn ook
informatiedragers.

Daar hebben ze dus rijkelijk gebruik van gemaakt, dat we informatie in ons geseind
krijgen op allerlei mogelijke manieren, krijgen informatie in ons geseind en op basis
daarvan gaan we dus denken in de logica van deze wereld.

Onmiddellijk wordt het traject dus opgestart wat daar dus bij hoort.

Ik zeg niet dat je dat niet moet doen.

Want het gaat niet om regulier of niet regulier.

Het gaat om er alleen om, je moet je eigen bewustzijn aanzetten.

En wat je doet, door jezelf in contact te brengen met jezelf, dat zijn soms heel

ingrijpende veranderingen en sessies en ik weet zeker dat dat heel ingrijpend is als
mensen daar echt doorheen willen gaan.
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INGRIJPEND IS HET.

Want dan gaan ze eruit.

Op het moment dat een mens weer puur contact maakt met zichzelf, het komt niet
van buiten, je bent het zelf, het moment -ik zoek even naar ook woorden- dat je
besef er is dat je bestaat, je bent niet een situatie.

Je bent niet een gevolg van het moment hiervoor.

Je was er al die tijd al. Je bent nooit weggeweest.
Ik was er en altijd.

Het moment dat je beseft dat jij er bent, dat je bestaat, puur alleen dat.

Is onmiddellijk, dat besef dat is bewustzijn, onmiddellijk is dat organische trilling.
DAT IS DE TAAL VAN DE NATUUR.

Dat is de natuur van de verbondenheid. Alles.

Op moment dat dat aan is, AAN en dat kun je versterken, op moment dat dat aan
is, is er geen mogelijkheid voor de ingeschoten informatie waar wij ons druk over
maken, om nog doorgang te krijgen naar een volgend moment. En eigenlijk is het

gewoon een directe stop.

Dus er kan geen volgend moment van het script wat de matrix is, er kan geen
volgend moment toetreden tot de mind.

[00.38.08]

Omdat jij bent er. Nu praten we dus over Oorspronkelijke Kosmische Kungfu:
Dit zijn de Alwetende, niet beter weten dan een ander, de Alwetende, wie zijn
werkelijk zijn.

Op de dag dat wij als mensheid vergaten wie we zijn, in ons gevoel dat we
aangesloten werden op een netwerk van systemen en overheersers, die dag was
het afgelopen met het scheppen van dat informatieveld van bewustzijn van zelf
weten en was de doorgang volledig geschrapt van een tijdlijn.

En die tijdlijn die wordt er gewoon ingezet.

Die loopt gewoon door ons heen.

Dat is precies wat hier gebeurt.

En dan komen we dus op het punt van wat dan een bekrachtiging is.

Een bekrachtiging is niets anders dan alles wat er is:
ALLES... LOS.
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Je grootse liefde, je grootste verlosser...ALLES LOS.
Er is niemand die je komt redden.

Weet je waarom?
Omdat iedereen die verbonden is met waar wij vandaan komen, we weten dat we
niet te redden zijn...omdat we namelijk niet dood kunnen.

En om deze reden, dit stuk, dus het scheppen van het eigen veld, om die reden,
wat dat is in het groot, heeft dus een aanval plaatsgevonden. En wat wij nu aan het
doen zijn op de Aarde, is aan het kijken hoe een tijdlijn die er nu loopt, dat is een
tijdlijn, lijnen dat is een complex verhaal op zich, maar de tijdlijn zoals hij nu loopt
d.m.v. het observatievermogen van wie jij bent, om die tijdlijn geen doorgang te
verschaffen.

Het is overigens niet zo dat het zo zit dat we niet willen die tijdlijn niet door laten
gaan, maar balanceren onszelf. En door dat te doen, kan die tijdlijn niet doorgaan.

En daarom zijn die grote aanslagen in de wereld constant aan de gang.

Om te zorgen steeds, en dat hebben we ook al gezien ook met de coronaperiode
zeg maar. En er zijn meerdere van dat soort voorbeelden te noemen.

Zodra er wat meer wakker bewustzijn begint te komen, dus niet spiritualiteit, want
dat vinden ze prachtig, hoe meer kerken, hoe meer spirituele toestanden, hoe beter
het is. Want hoe beter het is dat mensen in banen geleid worden. Dan zijn ze
zichzelf niet.

Maar de momenten dat dat vrije bewustzijn terugkeert.

Dus eigenlijk dat mensen zeggen ik geloof er helemaal geen bal meer van. Ik geloof
er helemaal niks van, van al die spiritualiteit niet en al die opgestegen meesters
niet, de hele toestanden niet, ik geloof er helemaal niks van. Het gaat om iets heel
anders. Op het moment dat mensen daar terecht komen, gebeuren er dingen in de
wereld, telkens weer, waardoor we ons eventjes druk gaan maken aan de
buitenkant.

Want ik heb het gezien. Hoeveel mensen ik in de coronaperiode al heb gezien, die
dus niet met spiritualiteit bezig zijn, maar helemaal in corona zijn gedoken. Alsof
dat belangrijk was. Het is heel naar als iemand overleden is en die ken je. Ik ken
ook mensen die zijn overleden. Door corona zeggen ze. Dat zeggen ze dan.

Dat die persoon geen nieren meer had dat werd er niet bij gezegd. Maar vooruit...

Wat je ziet is dat er constant logische programma’s worden gelanceerd om in het
denken van deze wereld te zitten.

We proberen hier ook echt heel duidelijk aan te geven, ik wil je helemaal niet

vermanend toespreken en dat ben ik helemaal niet, ik wil het heel duidelijk naar
voren brengen dat bewustzijn niet zomaar iets is.
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En als je er goed over nadenkt maak je als beschaving geen schijn van kans om
naar de vrijheid te gaan als we blijven voldoen in het oorzaak en gevolg systeem.

En daarmee ondermijnen we ons eigen vermogen om herziening te brengen in deze
realiteit. Dat zijn die drie schijven:
1. De Oorsprong, de Stamwereld. Daar hebben we ons eigen bewustzijn.
2. Ons eigen bewustzijn passen we toe, in een wereld waar we nu zijn.
Waar regels zijn via mentale gedachten, te denken.
3. En daarin ook rekening te houden via angsten wat je dan wel mag doen.
Midden in dat centrum daar liggen de problemen.
4. Gaan wij ons eigen bewustzijn terughalen.

En we halen ons bewustzijn dus niet terug om het beter te krijgen in de matrix.
Dat is een gevolg.

Dus wil ik vragen om dat samen nog eens een keer door te lopen.

Gewoon even rustig, als je het wilt. Ik wil het onderzoeken. Je weet het allemaal.
Maar het is ook mooi om het samen met elkaar te doen.

Als we een moment van rust nemen en alstublieft hou jezelf wakker.

Je kan het met je ogen opendoen of je houdt je ogen dicht, wat jij wilt.

Hou het gewoon zoals het voor jou moet zijn, niet zoals ik het zeg maar zoals jij het
voelt hoe het moet zijn.

Als je nu op dit moment op je eigen manier, alles los wat er tot nu toe is gezegd.

Er is veel te veel gezegd.
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Bekrachtiging

Je mag beseffen dat je als een tussenschakel in deze werkelijkheid als
observant aanwezig bent.

Dus alles wat er aan mogelijkheden nog zal worden gelanceerd, we
noemen dat de toekomst, dat sluit aan op jouw bewustzijn.

Dus er is iets gaande in deze werkelijkheid dat alles in oorzaak en
gevolg, vanuit hier bekeken, een opeenvolging is op de manier hoe jouw
bewustzijn functioneert.

Daarom ben jij zo belangrijk!

En als je dat doorziet, dan kun je ergens anders in jezelf gaan staan.

(We hebben het er nog wel over. Laat maar helemaal los, Martijn ook
loslaten. Weg die man.)

Breng de aandacht nou eens rustig naar jezelf toe.
Echt bij jezelf zijn niet buiten jezelf.
Geef jezelf eventjes een liefdevolle duw naar jezelf toe.

Ik besef dat ik hier ben, in dit moment...en ga ik er heel bewust bij
stilstaan...

Ik heb geen opdrachten uit te voeren.
Ik hoef niets te verwachten.
Het enige wat ik doe is rustig beseffen dat IK BESTA!

En als ik ga denken dan breng ik mezelf direct weer terug bij mezelf: IK
BEN HIER...

En als gedachten weer wegreizen en ergens anders heen gaan, breng je
gedachten gewoon weer bij jezelf en:

< IK BESEF DAT IK HIER IN DIT MOMENT BEN
< IK AANVAARD MIJZELF, HIER BEN IK
% EN IK KAN ER HEEL RUSTIG IN MIJZELF, BIJ EN IN, AANWEZIG
ZIJN...
En aanschouw het gewoon wat er gebeurt hé, in jezelf.

En inzicht krijgen van wat er met je lijf gebeurt.
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Je kunt jezelf rustig aanvaarden in een heel ontspannen of pauzestand,
kun je rustig bij jezelf zijn en blijven.

Je kunt ook merken -als dat voor jou geldt- dat er ook gedachten over
allerlei ander informaties kunnen aanspringen.

Wees je bewust waardm het zo waardevol is puur jezélf te ervaren...
Dus ook je Wachter functie.

Je houdt de wacht door aan te zijn...

Laten we het gewoon weer los. Het gaat om tot het besef komen, allemaal kleine
stukken. Allemaal in één dag, wat we normaal in een paar dagen gemiddeld met
elkaar uitwerken, uitleggen, misschien nog een tekening erbij geef van wat er
allemaal meer allemaal gebeurt.

In een dag als vandaag doen we dat zo’'n beetje gecomprimeerd maar het is wel
heel erg belangrijk dat je gaat voelen, of dat je gaat beseffen, ik weet niet of je het
voelt of beseft, het zijn allemaal dingen die zich afspelen in jou, maar dat je gaat
beseffen dat jezelf in charge bent, dat jezelf heel duidelijk er bent.

En dat er ook systemen zijn die je proberen een beetje van die focus af te brengen,
omdat je dan in één keer ergens anders bent. En dat kan best wel heel prettig
voelen. Meditatie is ook heel fijn, het is ook fijn dat je hersengolven vertragen en
dat is allemaal heel mooi.

Maar je moet beseffen dat dit: een toestand is van je zelf bewustzijn, dat dat een
Wachter toestand is. Het is de Wachter die jij bént. Niemand krijgt toestemming om
zich te bemoeien met jou.

En dat kan feitelijk ook niet, dus je kunt je bewust worden door de sporen die in
jezelf zijn. Want de intelligenties bemoeien door opdrachten erdoorheen stoppen.

Dat is bekeken vanuit de black-Box waar allerlei informatie liggen van de scripten
waar zij willen dat we heen gaan. Je kunt zien dat degene die dat hebben gedaan,
die hebben aanpassingen verricht zoals in bepaalde geschriften ook staat.

De Annunaki hebben zichzelf verstoffelijk in het lichaam van de mens.

Dat klopt ook. Wat er hier allemaal is gebeurd is weerzinwekkend bijna. Wat er is
gebeurd in de historie. Wat er gebeurd is, is dat ze hun identiteit ook in de
bandbreedte hebben van wie wij denken dat we zijn.

Dat loopt allemaal door elkaar heen. Dat zijn wervelingen.

Dus zij bemoeien zich ook helemaal niet met jou.

Jouw zwakte zorgt ervoor dat ze de macht kunnen grijpen.
Dat is wat er gebeurt. En het klinkt allemaal heel heftig.
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Maar dan moeten we weer naar die praktische toestand.

Want als je in dispuut bent met iemand of je hebt negatieve gedachten over
iemand, dat je ineens ook kunt beseffen van:

“"Waarom denk ik dit allemaal?

Waarom doe ik dit?

Wat is dit?

Ik ben dat niet.”

En dan voel je ook gelijk dat je op een ander spoor zit.

Weet je, er waren een keer psychiaters en die zeiden tegen mij van:

“Met je verhaal erbij is het klip en klaar maar als het verhaal niet zo was zou ik
zeggen, zware schizofrenie.”

Ik zei: “Vind jij het niet schizofreen dan, dat jij les gaat geven en psychiater bent
en praat met mensen terwijl je zelf psychisch helemaal perfect in orde bent?

Dus eigenlijk de mensen helemaal niet snapt?”

Toen zegt hij; “Van hoe weet jij dat ik perfect in orde ben?”

Ik zei: “Welkom op deze dag.” Dat was in Eindhoven.

Dit doen we, dit is een heel klein iets, weet je, van alle grote Collectiefs Command
Centrums: van onderzoeken die er worden gedaan, is dit punt, de instap, dit is de
allerbelangrijkste.

Erin en stabiliseer, erin en stabiliseer. Niet wegvaren erin en stabiliseer.
Als jij jezelf ervaart dan kunnen al die andere kanalen die er zijn, die komen niet op
de voorgrond. Die kunnen allemaal naar de achtergrond.

En jij expandeert met je bewustzijn. Je versterkt je bewustzijn. En wat er gebeurd
is als je dit doet, dan ben je, jij hé, in jouw bewustzijn, is een andere Taal dan van
de matrix.

Zelfs de dingen die in de wereld gebeuren die logisch zijn in deze wereld, die
kunnen geen doorgang vinden omdat jij niet in die Taal denkt.

Dit is allemaal kwantummechanica en Kwantumfysica waar ik het nu over heb.

Dus iemand die aan de andere kant van de wereld is, die een bepaalde functie
heeft, die zouden we allemaal kennen, b.v. een bepaalde premier van een land of
zo, of iemand van een andere functie, die kan omdat het een matrix is, die kan iets
niet uitvoeren, wat een effect krijgt op jou, via een wet.

Die Kan dat niet doorvoeren, kan niet doorgaan op jouw beeldscherm omdat jij er
bent.

Nou dat is toch we heel kras hé. Dat zou toch betekenen dat je eigenlijk directe
impact hebt of hoe dingen zich ontvouwen. En dat is nou precies waar het over
gaat. Dit is kwantumfysica en dat is ook als je nou kwantumfysica toepast vanuit de
matrix, als je kwantumfysica toepast vanuit een experiment dan werkt het ook.

René & Yanadath Pagina 22 van 63 Webpages https://matrix-nl.freevar.com & https://linktr.ee/yanadath



https://matrix-nl.freevar.com/
https://linktr.ee/yanadath

Dan kun je kiezen. Dan kunnen er keuzes gemaakt worden van klaargelegde
scripten/scenario’s.

Maar als we werken vanuit onze Stamcel, Stambewustzijn, dan komen er geen
scenario’s tevoorschijn uit de matrix maar dan wordt er een scheppingsveld
gecreéerd, dat is een aandachtsveld.

Dat is de Taal van Ooit, is je eigen bewustzijn.
Dat is geen zachtzinnig bewustzijn voor de duidelijkheid lieve vrienden.

Dat is absoluut geen zachtzinnig bewustzijn, het is geen liefdesveld van zachtheid.
Dat is een heel krachtig veld wat zo sterk is, dat een antwoord wat daaruit
voortkomt, wordt onmiddellijk aangesloten op wie je bent. Daar valt niks tussen te
krijgen. Dat is nog iets anders dan spiritualiteit.

En toen kwam er een liefdevolle kus en die kus was een heel bos met volle
bladeren. Dat dus niet. Dus dit stuk: dat je jezelf gaat ervaren, is heel belangrijk.

Ik heb zelf in mijn kindertijd heb ik heel veel met ontvoeringen te maken gehad. En
niet alleen door ET’s en door legergroeperingen van de Aarde.

Daar heb ik heel veel mee te maken gehad en heb ik dit wat ik nu beschreef: dat
hele simpele, dat lijkt zo simpel hé. Wij zijn op weg.

Wij zijn op weg...We gaan het laten zien. We gaan het aan elkaar laten zien. Ik ga
ervoor. Dat we met een paar duizend mensen dit doen.

Je zult zien wat er uitnodigt wat er gaat gebeuren. Wat voor antwoord erop komt
onmiddellijk en daar dus recht in blijven staan. Dus niet ombuigen door een schrik
of door interesses in de wereld.

Blijf staan.

Maar ik heb dus tijdens die ontvoeringen, die contacten, waar ik nu over spreek
waren mensen uit een toekomstscenario van de Aarde.

Die volgen wat er nu allemaal gaande is.

Die deden onderzoek en die hebben een deel van hun eigen beschaving ingeladen
in hier.

Zij zitten, die mensen uit de toekomst, die geen echte lichamen meer hebben als de
mensen.

Die hebben zichzelf d.m.v. terugplaatsing, we noemen dat tijdreizen, maar zo zien
zij het niet, hebben ze hun intelligentie ingevoegd eigenlijk in de mensheid.

Dus dat is waarom de buitenaardse ontvoering programma’s er ook zijn. Dus het is
niet alleen buitenaards er zijn ook heel veel andere dingen aan de hand.

En toen ze dat deden, dat ze bij mij wilde inplanteren (hun intelligentie invoegen)
toen lukte hun dat niet. Want ik ging plaatsnemen. Ik liet zien wat we net deden.
Ik besefte mezelf, ik bésefte mezelf. En ik kwam letterlijk, in mijn gevoel, heel
grote, ja, kwam er ruimte om mij heen die -zo wil ik het dan vertalen- er kwam
ruimte om mij heen. Ik lag er als kind op een soort tafel. Was vastgebonden.
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Mijn armen zaten vast mijn voeten waren vast en vaak werden er ook nog
operaties uitgevoerd als afleiding. Dat ik als kind ging kijken naar operaties.

En er kwam een ruimte om mij heen die ervoor zorgde alsof al het anderen verder
van mij vandaan was. Dus die kleine mensachtigen die waren verre van mij
vandaan. Dat registreerde zij onmiddellijk. Dus het was net alsof er aan knoppen
werd gedraaid van dichterbij en verderaf. Dan deden zij weer iets waardoor ik mijn
aandacht op mijzelf enigszins verloor en whoem...waren ze heel dichtbij en
onmiddellijk erin. Met de informatie naar binnen dus het is gewoon een
supercomputer hé.

Bewustzijn is een computer hier op de Aarde.
Ons organisch bewustzijn, ons echte bewustzijn niet.

En dan probeerden ze informatie in mij te zetten en dat stond ik niet toe door
gewoon mezelf te beseffen.

Dus ik besefte mezelf.

Niets anders dan wat we hier vandaag doen.
Het kreeg geen doorgang.

Het kwam er niet in.

Alleen maar door jezelf te beseffen.

Hoor je hoe simpel het is?

Weer een praktijkvoorbeeld, daar kunnen we het ook weer in herkennen.

Als iemand anders jou iets dwingend wil opleggen en jij zegt: “nee dat doe ik niet.”
“Ja, dat ga je wel doen.” “"Nee dat doe ik niet.” *Nou en of je dat gaat doen.”

Dan wordt dat dus opgevoerd maar wat gebeurt er dan met jou bewustzijn?

Je gaat steeds sterker jezelf beseffen. Dat is eigenlijk wat er gebeurd.

Je gaat steeds meer jezelf beseffen.

Nee, nee, de druk van de ander, als je dit goed beoefend, als je dat door hebt, is de
druk van de ander de sleutel, het gereedschap, om je eigen bewustzijn steeds
sterker te manifesteren.

Maar niet vanuit weerstand.

Niet vanuit weerstand want dan zetten ze hem vast en zitten ze erin.

Vanuit: “"Nee, want ik voel waarom, want ik ben hier.

Ik hoef dat niet te doen.
Ik ben er.”

En jezelf beseffen, besef hebben van jezelf, dat zien we in de geschriften wel terug,

dat je in feite jezelf besef ook hebt, dat christus, deel van jezelf beseft, dat gaat
niet om een persoon, religieus, dat is Jeh Su h'Jah.
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Ik respecteer, ik vertrouw en ik voel de vrijheid in mijzelf.

Ik ben onaantastbaar.

Dat zijn niet gedachten maar een Besef.

Als jij jezelf voelt is dat veld aan en kan dat andere er niet in.

En omdat te voorkomen hebben ze alter karakters gecreéerd in deze wereld.
Waardoor je onder de vlag van iemand anders hier operationeel bent.

Ga er maar aan staan.

Gefeliciteerd dat je op de Aarde bent in de hotspot.

Hier gebeurt het allemaal.

En dan hebben we allemaal onze persoonlijke stukken, hebben we onze wezenlijke
stukken.

We hebben stukken in de matrix van misleiding.

We leven in een heel groot experiment van anderen en zijn hier terecht gekomen
uiteindelijk omdat er iets heeft plaatsgevonden op een niveau van ons koninklijke
bewustzijn van wie we werkelijk zijn.

Overigs niet begrijpelijk wat gebeurd is.

Dat je uitgaat van de slagkracht wie de mens is.

Dus dit is de eerste stap die je ndoit meer moet vergeten.

Dus wat er ook gaat gebeuren, dus en wat er ook op de Aarde afkomt aan positieve
en aan moeilijke dingen, zorg ervoor met wat er ook gebeurt, niet direct wordt
beantwoord met je bewustzijn.

Maar zorg ervoor dat je altijd jezelf beseft.

BESEF JEZELF.

Die Taal, van jezelf beseffen, dat is een ander bewustzijn en zorgt ervoor dat de
tijdlijn niet door kan gaan.

Iemand: je hebt toch ook wel eens dat je in dat soort lastige momenten jouw poes
Basje om toestemming hebt gevraagd?

Martijn: ander scenario.

Ja het zijn heel veel verschillende manieren.

Het gaat om erom dat je je Hartsgevoel opent.

Of je eigen gevoelens opent, wat je zelf kiest.

Dat is wat hier aan de hand is.

En de grote oorlog die er gaande is, ze zeggen dat is een spirituele oorlog, niets
ervan. Het is een autoriteit oorlog over welk bewustzijn hier primair is en welk niet.

En als ik bijvoorbeeld kijk naar die film...dat was een heel mooi weekend met Joke
en Boukje destijds. Ik was 23 jaar. Toen ging ik mee naar Engeland naar een hele
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mooie bijeenkomst. Mooie trainingen om jezelf te voelen.
En toen draaide ze de film van: Braveheart.

Nou weet je, Ik bedoel die moet je gewoon zien.
Het gaat om voelen.

Ik kan niet zeggen wat een goede film is maar het moment, dat hij daar ligt en dat
die beul zegt: “merci: merci.” hij doet het niet, geen genade.

En vervolgens zie je dat wapens om hem heen gaan en op de achtergrond zie je
zijn vrouw. En hij kijkt op het allerlaatste moment voordat hij gaat, NO MERCI, kijkt
hij haar aan en de vonken van liefde, die spatten over en weer.

Dat is waar wij hier mee te maken hebben.

En dat speelt zich in het klein en grote mate af.

En dat gebeurt via ziektes, het gebeurt via financién, het gebeurt via verstrikkingen
met je kinderen, je kleinkinderen. Je vrienden onderling, zakenrelaties, overal zit
het.

En jij moet gaan herkennen, jij moet het zien, wat het moment is van no merci.

En dat no merci is niet verzet, maar no merci is geen overgave, geen genade, het
betekent: ik besef mezelf. Dat is hem, daar zit hij.

En deze grote troepenmacht die tegenover de mens is gezet die op een hele
speciale manier, echt zeer speciaal. En ze onderschatten dat hier op de Aarde nogal
en omdat door spiritualiteit liefde alles oplost.

Liefde lost niet alles op want dan was het al opgelost.

Dus er is een andere oplossing nodig en die oplossing die hebben wij, die zijn wij.

Dat tot elkaar komen.

En als je dat ziet wat hier allemaal gebeurt en hoe ze zich bewegen door ons heen,
dan is dat eigenlijk ook een volledige kosmische logica.

Je kunt een hele route maken met allemaal mogelijkheden maar uiteindelijk kom je
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bij jezelf terug en dan zeg je: “vanaf nu blijf ik hier.”
En je bent terug. En dan voel je de bloem in je Hart.

Iemand: er wordt gesproken over een percentage van bewustzijn van dat die
kantelpunt komt. Hoeveel denk je dat er zelf nodig is? Want ja, als het in dit in
tempo doorgaat, dan moet er toch een exponentiele beweging komen denk ik.

Om die kantelpunt te bereiken, hoelang denk je dat dat gaat gebeuren of gaat er
nog iets gebeuren omdat te versnellen?

Martijn: ik ga daar een reactie opgeven natuurlijk. Dankjewel, want dat zijn hele
essentiéle dingen die je daar noemt. Daarmee nemen we echt een stap richting dat
stuk. Het is wat we met elkaar doen, daar kunnen we niet omheen.

Ik ga nu iets zeggen in de trant van, als ik kijk naar de bereidwilligheid van mensen
die met bewustzijn bezig zijn, met het Hart belangeloos, dan zeg ik dat we dat
misschien over twee miljard jaar gaan meemaken.

En dat is helemaal niet om te kort te doen aan de mensen die met bewustzijn en
met spiritualiteit bezig zijn. Want iedereen -en dat zeg ik ook altijd, steeds weer

iedereen- Als Raymond wel eens af en toe boos op iemand hé, en dan zeg ik van:
“lieve jongen iedereen doet zijn best.” “]Ja maar deze persoon kan best wel eens

meer zijn best doen.”

“Nou dan mag jij nu gelijk beginnen met dat gewoon te zien bij jezelf, je best.”
Wat je ziet in deze wereld is dat de belangen om je beter te voelen, voor dat
moment dat je dan deze werkelijkheid ervaart, pinuts, pinuts, wat is daar eigenlijk
belangrijk aan. Ik snap het wel.

Als je hier bent geboren en hier moet je het mee doen, snap ik wel waarom dat
belangrijk is. Dat is totaal niet relevant. Totaal niet relevant, doet er gewoon niet
eens toe. Het is mooi dat je een gelukkig leven kunt hebben.

Maar wat ik zie, is dat mensen zo’n andere behoeften hebben, vaak ook door die
geprogrammeerde beschadigingen, gezien worden, dus ook bezig zijn in hun eigen
programma’s. Ego en comfort zone. En eigenlijk totaal onbegrepen persoonlijkheid
ook wat wel heel goed kan zijn. Dan zie je dat die mensen helemaal niet die Taal
spreken waardoor er een kantelpunt kan plaatsvinden.

Dus ik ben daar niet zo positief over.

Over de omkanteling zeg maar via hoeveel mensen zijn er nodig, omdat dat script
ook niet is wat het is. We gaan het anders doen. We gaan het heel anders doen en
ik denk dat dat voor ons allemaal ook duidelijk is dat dat niet werkt.

Want we hebben het de afgelopen tientallen jaren en eigenlijk al veel langer dan
dat, zijn we met mensenmassa’s bij elkaar gekomen over de hele wereld zijn we bij
elkaar gekomen om meditaties, wereldvrede, Peace, en alles, we hebben alles
gedaan. En je ziet en ik zeg niet dat het niet werkt want het werkt wel, alles werkt.
Alles heeft effect.
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Als we het hebben over het omkantelpunt, dat punt van wat je ziet nu zijn er
genoeg mensen waardoor er een ander bewustzijn komt en de hele boel omtrekt,
dat punt hadden we allang gehad.

Dus of het is een leugen dat dat zo werkt en dat moeten we dan ook durven zien
dat dat een mogelijkheid is. Of misschien niet goed begrepen, dat kan ook best een
leugen zijn.

En dan ga ik nog een stap verder. Of de mens is niet in staat om dat te doen.

Op dit moment, ik durf gewoon die dingen te zeggen hé. Ik zeg niet dat het zo is.
Maar als ik zeg van goh, de mens is niet in staat om het te doen dan opent het wel
gelijk een andere deur.

Iemand: of er moet een deus ex machina uit komen hé. (Betekenis: de hand van
god, god uit een machine. Het verwijst naar een onverwachte, onwaarschijnlijke of
onnatuurlijke gebeurtenis of personage dat plotseling verschijnt en een
ogenschijnlijk onoplosbaar probleem in een verhaal oplost.)

Martijn: Ja.

Dat is heel mooi wat zegt. De hand van god...als we het in relatie kunnen brengen
tot wie wij werkelijk zijn, dan is die hand er dus ook. Wij staan hier niet alleen voor.
Maar ik ben juist altijd weggebleven bij hulp van buitenaf omdat daar zoveel
falsificaties overheen zitten, veel geloof erom heen zit. Vooral ook binnen ufo cult
groepen. Maar wij komen toch ergens vandaan? Jij komt toch ergens vandaan?

Iemand: wij wachten allemaal op een redder, maar die redder die zit in onszelf.
Martijn: die zit in onszelf.

Iemand: maar wanneer wordt die geactiveerd?
Martijn: precies, dus wat zijn de behoeften.

En als je dan bij de grondslag kom van oorzaak en gevolg in deze wereld van de
matrix op een reactie wat in het veld wordt gelegd waardoor er een oplossing komt
of een reactie wat niet in de matrix geprogrammeerd is, dat er een spontane
verschijning van een situatie is. Een antwoord op wie wij werkelijk ten diepste zijn.
Dan zou je dat ook kunnen zien als een hand van god. Samenwerking van tussen
iets groots van de Aarde. Een reactie uit iets of ergens vandaan. Uit onszelf, uit
misschien familie, daar mag je ook allemaal je gedachten en gevoelens over laten
gaan. Ik ben zelf over hoeveel mensen zijn er nu nodig? Vanuit mijn kant kan ik
zeggen 1.

Iemand: dat we niet in kwantumtijd praten maar in kwaliteit. Wanneer komt dat
moment of die gebeurtenis, event, wat gaat het worden?
Martijn: ja het kan alles worden.

Iemand 2: waar gaan we naar toe als we nog niet eens weten waar we vandaan
komen?

Martijn: precies en daar mag je gewoon ook niet vanuit gaan omdat je dat niet
weet. Klopt het.
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Dus eigenlijk is alles gewoon theorie, of een aanname of een gevoel en je weet
eigenlijk niet waar je heen gaat. En waar ga je dan naar toe, wat zijn dan de
gevolgen, welke deuren zetten wij open?

Terwijl, wat ik vanochtend ook zei, we mogen ons beseffen dat wat feitelijk midden
in het Paradijs zijn.

Dus er lopen verschillende besef rondes door ons heen.

Als scenario’s en mogelijkheden en hoe zaken zich aandienen:

laat ik zeggen antwoorden op onze nare situatie op de Aarde die er is midden in het
Paradijs.

Als dat een scenario zou zijn, hoe het zich opent, in plaats van een gebeurtenis uit
onszelf, als het een scenario zou zijn, waar brengt het ons dan heen?

Dat is het lastige een beetje van deze job, dat vind ik dan zelf wel lastig, ik vind het
niet lastig maar er zijn wel momenten dat ik dat wel door me heen voel gaan en dat
ik dat merk. Dat er eigenlijk niet gericht over gesproken kan worden omdat het een
onmiddellijke beknotting geeft van het pad wat zich kan openen.

En dat weet jij ook. Want jij bent wel bestand tegen de woorden van andere
mensen want daar prik je gewoon dwars doorheen.

Maar toch de mind van ons allemaal en die zijn zo geinstrueerd door bepaalde
intelligenties, dat deel. Als wij iets horen van een ander en we kunnen erdoorheen
prikken is het toch gehoord.

En als we iets horen waar we doorheen prikken is het toch gehoord, wordt het in
het onderbewustzijn opgeslagen, het zit er.

En het wordt gebruikt om de ontknoping op die manier te laten plaatsvinden.
Wat jij zegt dat moet vanuit hier komen. Dat is het. Want hoeveel mensen zijn er?
Hoeveel mensen zijn er die het van hier kunnen laten komen?

Daarom begon ik vanochtend met we zijn hier bezig om spiritualiteit op te heffen.
Dat is de krachtigste die er is!

En dat is mijn antwoord op wat jij zegt, een reactie:

“Er komt iets aan en dat is al een paar jaar bezig, wat een einde brengt aan de
spiritualiteit.”

En dat zal zo’n bevrijding geven dat juist ddardoor mensen onmiddellijk doorzien in
groten getale wie ze eigenlijk werkelijk zijn.

En dan gaat hij draaien. Dat is waar we nu mee bezig zijn.

En je ziet ook op de achtergrond, dat allerlei andere intelligenties die geinfiltreerd
zitten via het menselijke bewustzijn hier op de Aarde, je ziet ook dat daar allemaal
op voorgesorteerd wordt.

Je leest al heel veel verhalen over het Vaticaan.

En dat binnen het Vaticaan al bekent is dat er buitenaardse zijn.
Ze sorteren al voor op het vertrek van god.

Op de traditionele manier.
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Ik heb eens een artikel in handen gekregen van iemand binnenin het Vaticaan. Die
dus een heel stuk schrijft aan alle Kardinalen waarin staat dat dat god dus herzien
wordt. Dat god dus een grotere kosmische betekenis gaat krijgen en dat god niet
alleen over het rijk van hier gaat maar ook...Er zit al heel veel aan te komen. Ze
zijn al heel veel voor aan het sorteren.

Iemand: over welke god hebben we het over.

Martijn: het is natuurlijk hun god.

Maar je ziet dat ze voorsorteren op een groter beeld van hun gepredikte, van hun
georkestreerde god zeg maar waar ze in geloven. Daar sorteren ze al op voor
omdat ze weten dat spiritualiteit in het geding gaat komen. Het gaat stoppen. Dat
is wat wij doen.

En daarom geef ik ook mijn heel bestaan daaraan om spiritualiteit te stoppen.

En het stopt gewoon. En mensen vinden het niet fijn soms hoor.

Ik heb geregeld voor mijn voeten gekregen van: “sinds ik jou ken ben ik helemaal
kaal en ik ben helemaal leeg. En ik ben zelfs in de war en ik voel het leven van mij
bijna nutteloos.” Zoveel parasieten hebben erin gezeten dat we niet eens zonder
iets nog kunnen leven dan alleen met onszelf.

Iemand: wat bedoel je met spiritualiteit? Bedoel je dan religies?
Martijn: gemodelleerd geloof.

Iemand: Je zei: “er is er maar ééntje nodig.” En toen ging het gesprek er heel snel
overheen. En dat vond ik wel ik dacht: wat zeg je nou precies? Want is er ééntje
nodig die een schakelaar omzet?

Martijn: Ja. Het zit heel complex in elkaar en ik wil er niet een te complexe dag
van maken. Het was al complex om hier te komen.

Ik moet dit zeggen, kijk, dit is niet een gemeenschappelijke ruimte. Deze ruimte die
jij ziet die bestaat niet voor 8 miljard mensen tegelijkertijd. Ieder mens observeert
uit zijn eigen unieke ruimte en tijd van de matrix. En opgeteld leidt dat dat een all
inclusive Reality. Dat is wat hier gebeurt. Net als bij een computer maar dan veel
geavanceerder. Als jij nu mee zou kunnen kijken, als jij nu met mij mee zou
kunnen kijken, dat er aan die verbrekingen wordt gedacht dat mensen niet meer bij
elkaar kunnen meekijken, dan zouden we er zo dwars doorheen prikken. Als jij mee
zou kunnen kijken van hoe ik de wereld zie, dan zou je gelijk zien dat het bij mij
net iets anders draait dan bij jou. Dat je denkt van: “wat is dit nou? Hoe kan dit
nou? Dat is toch dezelfde werkelijkheid?” Maar dat is dus niet zo.

Maar ik ben wel deelgenoot op jouw beeldscherm. In jouw werkelijkheid en jij ook
in mijn werkelijkheid. En zo tussen jou en mij gesproken zijn eigenlijk twee
verschillende hologrammen. Zijn twee verschillende universa. Dat is wat die
techneuten hebben gedaan om het separaat van elkaar, om het gescheiden te
maken. We ervaren alle twee een eigen unieke omgeving, maar alles wat ik doe en
alles wat jij doet, wordt naar een centraal informatieveld gebracht. En daar ontstaat
de hoofdrealiteit uit.

Wij denken dat we allemaal met elkaar in een gemeenschappelijke realiteit leven,
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maar dat is dus niet zo.

Dat betekent als ik in mijn werkelijkheid en believe me, i do this, als ik in mijn
wereld andere dingen doe die niet logisch zijn, dan worden deze dingen die ik doe,
die worden naar een centrale plek toegestuurd waar alles bij elkaar komt. En dat
komt daar als jij open staat, in connectie bent met mij, als mens en niet vanuit iets
anders. Als mens in vriendschap met de Force, dan komt datgene wat ik daarnaar
heen hebt gebracht, komt ook tot leven in jouw hologram.

Het is dus mogelijk dat we naast elkaar staan en ik vijf grote voertuigen zie
verschijnen van de Siriaanse constellatie en jij ziet ze niet.

Dat is niet omdat ik meer vermogen heb en jij niet -kan ook andersom hé, maar ik
noem het voorbeeld dus zo op- het kan ook zijn als wij in goede connectie gaan
met elkaar dat datgene wat ik zie, dat dat via het centraal commando van de
matrixen, ineens wordt doorgeseind naar jou en dat jij het ook kunt zien. Dat zou
betekenen dat we elkaars ogen zijn. Maar het betekent ook dat we elkaars
ogensluiters zijn. Kijk en dan komen we op een punt terecht waar het hier allemaal
om draait. En dan zitten we er dus bovenop.

En dat vraagt deze drie kaarsen = Respect - Vrijheid -Vertrouwen.

Ik hou van de vrijheid die jij in je leven mag ervaren. Je hebt respect voor alles wat
je doet, hebt gedaan en gaat doen. En ik vertrouw jou. Dat is het!

Dus het is niet moeilijk. Weet je er is zoveel doorheen gegooid.

We kunnen het allemaal zien. Als ik er voor sterf in deze wereld hier, dan is dat
maar zo.

Ik sterf in vol vertrouwen. Ik ben ook in vol vertrouwen gekomen.

Iemand: wat is sterven?
Martijn: niets!

Vanuit het drama van de parameters vanuit hier bekeken totaal ongeldig?

Dus ja, dat is allemaal nog een vervolg van wat jij ook als chief commander van
waar jij vandaan komt: het ontrafelen van wat jij op het spoor bent, wat je weet,
daar zijn dit ook allemaal vervolggesprekken in.

Want er zijn Braveheards nodig.

Braveheards, no merci. Het gaat om hier...binnenin. En niet voldoen aan iets
anders, maar om hier...binnenin. Staan waar jij voor staat.

Ik was in het tankstation en daar komt iemand met een cappuccino aan en ik zeg:
“het is geen cappuccino, het lijkt er in ieder geval niet op.” “Jawel, het is wel een
cappuccino, alleen deze heeft geen schuim. Ik zei: “dan is het geen cappuccino.”
“Jawel.” Ik zei: “bestaan er dan ook cappuccino’s zonder schuim dan? Ik ben
benieuwd? Vanaf vandaag wel.” Leuk, zijn we nog vrienden?

Er zijn situaties daar kun je een hele discussie over hebben. Wat interesseert mij
dat nou wat het is. Die persoon heeft dat hartstikke lief voor mij gemaakt. En ik
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denk dat volg ik op. En stevige gesprekken voeren met elkaar. Dat hoort er ook bij.

Iemand: die ene hé. Die één persoon is voldoende, met de vraag die daar
gekoppeld zit, die je al twee keer genoemd hebt, de ommekeer zit in een kwartslag
draaien. Kun je daar met een combinatie van één en een kwartslag draaien dieper
op in gaan. Ook omdat ik dit lichamelijk ervaren heb ook omdat ik geregeld een
kwartslag gedraaid lig, terwijl ik recht op de divan lig. En ik sluit mijn ogen en ik
draai een kwartslag en ik nooit begrepen heb hoe en wat. Maar kunnen we het daar
over hebben? Niet mij, maar één plus een die kwartslag draaien.

Martijn: Ja. Als ik een kwartslag draai dan lig ik altijd op de grond naast het bed.
Ja. Even uitzoomen hé, om in te kunnen zoomen moet je ook kunnen uitzoomen.
Waar gaat het nu over.

Wat zijn we nu als Hartenwezens aan het onderzoeken?

Waar kijken we naar?

We voelen en zien dat deze tijd, deze periode die we nu ervaren, Nu, dat het een
bijna strikte onder embargo realiteit blijkt te zijn. Het voelen van alles. Het kunnen
zien wat nodig is. En als je naar buiten kijkt zie je een totaal andere show.

Dus we proberen op een bepaalde manier zonder er een oordeel erover te vellen en
zonder geldingsdrang te scheppen, proberen we inzicht te verschaffen in wie ben ik
en wat voel ik? Waar sta ik voor? En hoe krijg ik datgene wat ik van binnen voel,
wie ik ook echt ben, hoe krijg ik dat in de wereld levend, AAN? Daar gaat het om.
Het goede in de wereld brengen. Allemaal. Iedereen heeft het erover. Ieder mens.

En dan blijkt dat het hele scenario waar we in zitten is een gevecht over jou.

Daar kom je dus op uit. Nou dit laten we dan rustig doorzakken.
“Ben ik dan zo belangrijk?”

Mijn vraag: “heeft dat dan met belangrijk te maken of heeft het te maken met wat
je teweegbrengt misschien?”

Wie we hier zijn als mensen, hier zijn wij, ook al is er een hoop tussen geplaatst,
hier zijn we nog steeds wie we zijn van oorsprong.

Onze diepste intenties liggen vlak aan het Hart wie we werkelijk zijn.

Het teweeg brengen hier op Aarde zie je ook al als jij je vrij uitspreekt en je laat je
liefde stromen, dan merk je al dat het effecten teweegbrengt.

Wat al vaak ook hier ook al in de kiem gesmoord moet worden.

Dat is toch opvallend.

Deze hele situatie waarin we verkeren, wat collectief is... uiteindelijk geworden.
Collectief is eigenlijk een verzameling van eigenlijk eenlingen die op geraffineerde
manier één voor één zijn aangesproken door een andere kracht.

En via een zeer intelligente route zijn ze bij elkaar gebracht in een soort
gezamenlijke, gemeenschappelijke ruimte.

Maar op de één of andere manier hebben ze geen effect, bijna geen effect op
elkaars bestaan. En dat heeft dus te maken met die schil die er tussendoor loopt.
Kom ik in de conclusie en tot de conclusie:

zou het niet over de wereld gaan...dat is het uiteindelijke resultaat.

Het reflecteert zich hoe de wereld in de scripten doorgang kan vinden omdat ik niet
ben opgestaan.

Dat is wat terugkomt van menselijk bewustzijn, dat wederopstanding van licht van
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origine, het licht in jezelf, gaat het hier dus blijkbaar over mij.
En als je dat goed door je heen durft laten gaan, dit is een hele grote hoor, als je
dit door je heen durft laten gaan dan verandert je wereld.

Dus de reacties van de wereld die heb jij niet gecreéerd, maar de situatie waarin de
wereld zich bevindt kan doorgang vinden omdat het scenario’s zijn van anderen,
kan doorgang vinden omdat jij eigenlijk alleen opdat beeldscherm zit te kijken. En
op het beeldscherm waar je op kijkt, je observeert het vanuit een driedimensionaal
ingeregeld bewustzijn.

Je filtert daaruit waarvan jij denkt dat dat belangrijk voor jou is.

Dit is belangrijk, dat is belangrijk voor mij, dat is allemaal belangrijk, dus je zit
eigenlijk aan de hand wat je denkt zit je op het beeldscherm te kijken, te selecteren
van wat wel en wat niet en zo zit je gewoon mee te spelen met dat beeldscherm.

En opeens kom je erachter van:

wacht eventjes want dit is helemaal niet hoe ik naar deze wereld hoef te kijken.
Hier is iets heel anders aan de hand.

Op moment dat je dat door gaat hebben, dat het over jou gaat,

Dan ga je in een ander observatiebewustzijn komen.

En als je naar een ander observatiebewustzijn gaat dan werk je niet meer mee in
de doorgang van dat script. En dan, als je gaat observeren en je brengt je
spanbewustzijn in de observatie, dan kijkt er iemand heel anders.

In oude Taal zeggen we dan:

“"We kijken met de ogen van de Bron of met de ogen van God.”

En dat is wat er gebeurt en op dat moment kijk je met Goddelijke Kracht van de
Oorsprong van wie je werkelijk bent, kijkt naar datgene wat er te zien is.

En op moment dat dat gebeurt verandert het informatieveld, omdat daar weer
menselijke aandacht is wordt daar een organische trilling geboren.

Dus als we nu weer helemaal teruggaan naar de basis van waarom doen we dit?
Wanneer is dat kantelpunt?

Wacht eens even, je hebt één persoon nodig en worden door allerlei trauma’s en
misinterpretaties aannames mogelijk ingeladen want er is heel veel voorwerk
gedaan om mensen dol te laten draaien en in het gesticht te laten komen want die
komen dan op de gedachten van het gaat om mij ik heb geen contact meer met de
wereld te hebben.

Want het is toch allemaal nep.

Dat gebeurt ook.

Heel veel voorwerk is er gedaan om in al die mogelijke situaties weg te kunnen
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komen. Maar dan zie je ie ineens deze hele situatie, is een goed gecoérdineerde
actie, om mij, om mijn gevolgen die ik ben, om mijn gevolgen die ik ben, niet meer
te kunnen laten bestaan.

En als je dat doorziet, dan zijn er twee mogelijkheden grofweg:

e Je krijgt onmogelijk veel tegengas en je leven wordt op een hele andere
manier georkestreerd. Er komen allerlei nieuwe variabelen in.
e Of ze kikken je eruit.

Er zijn zoveel mogelijkheden en dan zeg je als zo’'n dag als vandaag hé, we
bespreken al heel veel. Maar ik heb het voor alle duidelijkheid voor al die mensen
die er artikelen over gaan schrijven, dat Ik iets promoot, maar ik promoot niets of
alléen eigen bewustzijn.

Ik spreek hier niet over zelfmoord. Ik heb het over kik, dat je eruit gekikt wordt dat
het een optie is als jij volledig die kracht toont en op dat beeldscherm een andere
observatiekracht loslaat.

En nou komt het.

Die observatiekracht -om daar nog even over in te springen, die observatiekracht
waarmee je kunt kijken wie je werkelijk zelf bent.
We praten over de frequentie-, tussen aanhalingstekens, de frequentie wetgeving.

Mijn visie wie ik ben, wijkt nergens op af vanuit de grote troepenmacht waar ik een
onderdeel van ben. En zoals ik kijk naar die situatie dan kijk ik niet alleen.

Dat is een verbindingskracht.
Dat zijn observaties op observaties.

Dus als jij ergens naar kijkt en ik ben in een diepe verbinding met jou en ik heb
vanuit die diepe verbinding ook de herkenning van wij denken ook hetzelfde,
hetzelfde bewustzijn over dit onderwerp, als er brand zou uitbreken in dat
flatgebouw, dan gaan wij, echt wij zijn die mensen die al die mensen eruit halen
hé! Al verbranden we zelf. Dat klopt, dat ben je ook echt. Dus in bewustzijn
gesproken zijn wij precies hetzelfde.

Als jij nou bij mij iets observeert en wij zijn in diepe verbinding dan is de connectie
die er bij ons die is tijdloos. Dan komt mijn observatie erbij. Dat is iets wat je in
deze wereld niet ziet, maar in de wereld die we zijn wel.

En hij zei die kijkt, die nodigt de commandotroepen uit vanuit andere werelden om
ook te kijken.

En dat is ook wat je kunt voelen.

Richt je er maar eens op je eigen manier op dat je uit een wereld komt die met iets
enorms, met zoiets enorms moois, het is zoiets indringend mooi, het is zoiets
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verlichtend en zoiets zacht. Zo puur en zo krachtig en machtig. Daar zit geen macht
in van misbruik, het is macht om te scheppen.

En op moment dat jij kunt kijken naar iets, niet vanuit je driedimensionale persoon,
maar echt kunt kijken naar iets met je aandacht, dan kun je merken, dan kun je
voelen dat je niet alleen kijkt.

En dat wordt versterkt. BOEM!

Nou, dat is eigenlijk die kwartslag.

Dit moeten we eventjes zo heel rustig door ons heen laten gaan hé, van scenario’s.

Ik heb het ook gemerkt toen ik hier als klein jongetje aanwezig raakte, wat in mij in
mijn geheugen is geweest, toen heb ik dat ook gemerkt ja, op mij.

Maar ik was niet schizofreen, niet paranoia, niet, helemaal niet. Nul.

Ik kon het gewoon registreren.

Ik kon het registreren in mijn leven, dat er jacht werd gemaakt op mij dat ik niet
aanwezig mocht raken.

Daar waren o.a. ook bepaalde ontvoeringen op gebaseerd, om aan te passen.

En ik besefte ook, omdat ik weet wie ik ben, toen ik een klein jongetje was, in
lichaam kortgeleden, besefte ik ook: “dit zijn ze dus.”

Nu zit ik hier en ze weten dat ik hier zit. Maar ze weten niet wat ik voel.

Maar als ik ga voelen via de kerk dan weten ze precies wat ik voel.

Als ik ga voelen via iemand anders uit een spiritueel boek, wat niet mijn eigen
emotie is, mijn eigen emotie, dan weten ze wat ik voel. Ze kunnen voorspellen wat
ik doe. Daar is een heel complex radarwerk achter om iets groters kosmisch, nog te
orkestreren.

Dus wat is een bekrachtiging dag? Waar gaat het hier over? Wat moet hier
eigenlijk los? Wat is nu de werkelijke bodem onder alles? Wat is nou echt een
basis?

Ik heb tegenover menselijke wezens gestaan die menselijk zijn maar-zonder tekort
te doen aan- weet je er zijn zoveel evolutionaire tijdlijnen en werelden waarin ook
mensachtige wezens zijn gebracht, gemaakt, gevormd, ontworpen. Niet biologisch
maar via trilling programma’s. Als sommige rassen nog niet die diepe emoties
kunnen voelen zoals wij, wil niet zeggen dat ze geen emoties hebben.

Wat is voor mij een emotie, als ik dat woord gebruik?

Voor mij is emotie, als er een emotie is en dat kan een emotie zijn om te huilen,
maar het kan ook iets anders zijn. Voor mij is een emotie een moment, hét
moment waarin alles geldig lijkt alles in één keer ongeldig is. Alleen een gevoel is
waar. En daar ga ik ook voor. Dus er is geen logica tegen opgewassen. Geen
gedachten. Dus er is niets opgewassen tegen mijn aller diepste gevoel. Ik ga naar
de andere kant van de wereld en ik heb dat soort dingen en ik doe dat soort dingen
ook om het gevoel wat er is, omdat levend te maken in de materie, Het zijn ook
aanwijzingen op het bord.

Er zijn mensen, er zijn vele beschavingen die wel emoties voelen die zijn echt wel
verbonden met wat leeft bij anderen en willen ook heel graag zichzelf laten zien en
presteren ook maar niet alle wezens uit zeer grote kosmische realiteiten, hebben
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die emoties dat ze zich los kunnen maken van de mind. En dat kunnen wij wel. Dat
wordt op deze wereld ook wel een vaker als gevaarlijk gezien. Maar wij zijn die
wezens die zich kunnen los maken van de mind. Wij kunnen echt doen wat we
voelen.

En ik nodig iedereen dan ook uit en dan kom je ook tegen hoe krachtig de mind is,
als er iets is wat je heel diep voelt en wat je heel graag wilt doen, en op het

moment dat je beslist om het te gaan doen -ik weet gewoon dat het zo werkt- dan
komt er een moment dat dat gevoel vermindert en dat de mind aan het werk gaat.

Die gaat dan kijken, adviezen geven, voelen of het wel en niet kan, daar komen
allerlei vergelijkingstabellen bij, of het wel en niet klopt en zo.

Het is helemaal niet interessant dat dus kan.

Terwijl het gevoel van wat we moeten doen of moeten voelen of moeten uitrollen,
dat klopt. En wij zijn dus die wezens die zich los kunnen maken van de mind.
Dat is een extreem puur gegeven.

Ik zit niet te praten deze dag maar ik praat thuis helemaal niet veel. Ik leef vanuit
mijn gevoel. Dan zegt Wendy dan: “je mag wel iets meer praten.” Zeg maar zo.

Dat kun je ook interpreteren als iemand weinig zegt of op momenten niets zegt. En
vooral als er bepaalde gelaatsuitdrukkingen bij zitten dan kun je daar van allerlei
interpretaties bij hebben.

Maar wij zijn die wezens die ons kunnen los maken van de mind en in het gevoel
zijn en vanuit dat gevoel zelf kunnen denken, dus niet mind denken uit een
programma maar zelf kunnen denken vanuit ons gevoel.

En als we dat doen dan scheppen we dus een andere realiteit binnen de matrix hier.

Andere beschaving

De wezens die ik dus heb gezien en mee heb gesproken, heel hoogopgeleide,
intelligente mensen, het waren echt mensen, wat langere gezichten dan mensen
van de aarde. Vrij dunne lichamen. Hele heldere, vrij blauwe ogen. Vrij grote
blauwe ogen. Bijna geen oren, heel klein vormpje erin zo. Een vrij witte huid.

Rondom hen voelde ik het ook koud voelen maar ze zijn alleraardigst. En zeer
gemeten en bereid om met ons samen te werken. Vooral de tak waar zij zitten is
om biologische, het komt voort uit vibratieprogramma’s en manifesteert zich in
contact met een vrouwenlichaam. Manifesteert zich dat als een soort van embryo
zeg maar. Daar zijn ze mee bezig. Ze zijn heel hard bezig om de informatievelden
op de Aarde van mensen die, wat wij dan zien als embryo, om dat op te ruimen.

Dus dat is ongewenste zwangerschappen of draagmoederschappen omdat te
beéindigen. Daar zijn ze heel operationeel in. Ik heb ook gezien hoe dat allemaal
werkte. Ik ben op het laboratorium geweest hoe het allemaal werkte. Ze hebben
fantastische apparatuur. Dat is echt ongekend mooi hoe dat er allemaal uitziet.
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Ik heb een reis meegemaakt met mijn bewustzijn. Mijn bewustzijn gelinkt, verbond
me zelf aan het apparaat dat was een soort scherm. Daar keek ik naar en het
denken tussen mij, mijn bewustzijn en dat scherm kwam tot stand, wat je hier op
de Aarde ook al eigenlijk uitvoert en is daar geperfectioneerd.

En ik kwam met mijn bewustzijn in contact met dat scherm. En via dat scherm
kwam ik in contact met alle apparaten die er werden gebruikt om ook die embryo’s
te verwijden. Dus ik ben ook met mijn bewustzijn in baarmoeders geweest van
jonge vrouwen maar ook vrouwen die al zeg maar niet meer een kind zouden
kunnen krijgen ook gewoon draagmoeders waren en stopt het helemaal niet.

En heb ik gezien hoe die entiteiten in de baarmoeder zitten, En dat is een heel
groot hybridisering programma tegen de wil in. En zij zijn ontzettend lief, deze
mensen. Het zijn hele lieve mensen. Ontzettend lief. Zo ook vol respect.

Maar die emoties die wij kennen die hebben ze niet.

Want ik heb ze uitgenodigd, ik heb ze niet uitgenodigd maar tegen hen gezegd:
“reis maar met me mee, kijk maar met me.”

Toen ben ik dus naar binnen gegaan naar het eigen besef.

En daar kunnen ze niet komen. Ze kunnen niet in het eigen besef komen.

Wel in de eigen intelligentie van het denken, maar niet in de ervaring van het zelf.

En dat het zelf, het eigen zelf is dat dus de oudheid, is dus de oerkracht wie wij
zijn.

En die hebben zij niet.

Toen zeiden ze tegen mij: “dat kunnen wij niet, daarmee moeten we ons richten op
jullie.”

Omdat zij ook weer zijn ontwikkeld, ontworpen, velen honderden miljoen jaren
geleden, door menselijke beschavingen van oorsprong.

Wij zijn zulke mooie, bijzondere wezens.

Weet je, wij zitten hier op de Aarde heel snel tussen organische en technologieén te
bewegen.

En dat verandert dus ook door veel bangmakerij, dat we in een tijd zitten dat we
gerobotiseerd gaan worden en transhumanisme en alles, maar dat is allemaal niet
waar, want dit lichaam is al een cyborg.

Dus dat hebben we al achter de rug.

Het is allemaal al gebeurd.

[01.41.42]
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We kunnen het ook omdraaien en zeggen van: “"met love technologie”, maar wel
vanuit het zelf. En wat er dan gebeurt is dat er een her bedrading plaatsvindt.

Dat zie je in je lichaam ook. Als jij weer in jezelf komt, zul je merken dat je lichaam
gaat opnieuw gaat inschillen, in een andere schil gaat kijken hoe het operationeel
gaat worden op jouzelf bewustzijn, in plaats op programma’s van iets anders. Maar
deze mensen zijn fantastische mooie mensen. Heel lief en heel goed.

Er was een emotionele reactie op dat moment dat ze dat zeiden: van en daarom
moeten wij naar jullie kijken.

Ik heb dit ook helemaal gedocumenteerd. Dat was in 2010 en dat heb ik ook
helemaal uitgeschreven en een heel verslag heb ik ervan gemaakt. Dat was
indrukwekkend. Ik ben daar denk ik zo’'n anderhalve dag geweest. Veel
meegekeken in operaties hoe ze het allemaal doen.

Iemand: ze haalden die embryo’s weg?

Martijn: ja

Nou ik moet het wel goed beantwoorden:

wat er gebeurde was dat die embryo’s zichzelf met, ze zitten met allemaal haakjes
en kabeltjes, het is allemaal biologisch en het zijn zwarte kubussen, kleine
kubusjes, kleine zwarte kapseltjes daar zit het in en die hangt op bepaalde plekken
in de baarmoeder. We halen het niet weg want ze hebben een enorme kracht. Je
kunt het eigenlijk niet weghalen. Het gaat weg. Het trekt zich terug. Het is ook heel
schadelijk voor de baarmoeder. Het is echt heftig. Even in aardse woorden: “het is
schandalig dat dat bestaat, dat dat gebeurt.”

Ontzettend veel vrouwen hebben daar, zeg maar in de biologische entiteit van de
aarde, zijn daar superzwaar door beschadigd geraakt. Omdat het ook, het is zo'n
puur onderdeel van het biologische lichaam van hier, wat leven voortbrengt en wat
liefde is. Moet je eens kijken hoe een kindje, ik vind dat zo mooi dat ze die, ik weet
niet of je dat hebt gezien. Op YouTube zijn die beelden te vinden, dat hebben ze
met de allernieuwste beelden, camera’s, hebben ze een embryootje gefilmd dat net
samensmelt: het eitje en het zaadcelletje tot bijna de geboorte.

{https://youtu.be/feOy9T-vj s?feature=shared
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27. Zwangerschap van bevruchting tot embeyo, foetus en baby (Morgenstimenug van Edvard Grieg)

Muziek: Zwangerschap van bevruchting tot embryo, foetus en baby
(Morgenstimmung van Edvard Grieg}

Als je dan ziet wat dat is hé. Dat is dus een biologisch iets en dat hoort bij deze
wereld. Het is iets wat door de Huargardianen, de houders van deze realiteit is dat
zo, het is een aangepaste versie van een andere wereld. Maar er zit zoveel liefde in
als je dat ziet.

Weet je dat kennen wij in onze wereld waar wij vandaan komen niet. Zoiets moois.
Daar zit zoveel puur, zoiets moois, een koestering van een lichaam van een vrouw
die een kindje krijgt. Dat is zoiets beschermend, zoiets koesterend.

Daar mag niemand zich mee bemoeien. Op grote schaal wordt dat geénterd.

En dan zit ik in 2008 zat ik een keer bij die goeroe in Soest en ik weet nog wel dat
de leiding aldaar destijds vertelde dat dit soort programma’s allemaal zijn beéindigd
en dat ze uit het universum zijn gejaagd.

Het zou kunnen. Dat is een andere schil. Ik zit in mijn universum en daar zitten ze
nog wel. Dat is gigantisch, het zijn onderwerpen hé?

Nogmaals, dan komen we op het punt waar draait het nu eigenlijk om. En dan zie
je dus dat het een gevecht is over jou. Dan zie je als het gevecht wordt gestaakt en
dat er naar een ander niveau wordt gereisd daarbinnen en je bent ineens, ik ben
ook een aardse man, ik ben hier Martijn en ik moet ook gewoon tanken en ik moet
ook nieuw bed, er moest een nieuw matras besteld worden voor Raymon, want ik
heb het nog niet uit de wolken kunnen plukken, snap je. Het zou een beetje
opvallen, dus ik heb hem gewoon gekocht bij Jysk. Dus ik ben ook gewoon vader
en een man op deze wereld. Maar zo beschouw ik mezelf ook letterlijk niet. En dat
zal gedeeltelijk komen omdat ik ben wie ik ben, maar daar gaat het niet om. Het
gaat om het gevoel.

En op het moment dat wij allemaal, ieder voor zich kan voelen dat je die identiteit
van waaruit je redeneert, beredeneerd en ook doelen stelt, als je die kunt weghalen
en je gaat naar de binnenkant toe, van wie je werkelijk bent, dan zul je zien dat het
allerergste voor die andere partij eigenlijk zich gaat voltrekken en dat is, voor hen
is dat heel erg, dat is, doordat er een gevecht is over jouw bewustzijn.
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Maar op moment dat je de leiding krijgt, niet over de ander maar over jezelf en je
gaat je Hart leven en je beeld, en je richt je ook zeg maar op de donkere krachten,
dus je sluit niets af, dan zul je merken dat jij een kunstenaar bent op het
beeldscherm. Dat betekent dat jij het voor het zeggen krijgt hoe de werkelijkheid
zich verder gaat ontvouwen.

En ik weet wel dat dat best wel een grote uitspraak is maar toch is het zo.

Dus er is echt iets nodig en dat zijn wij, wij zijn zelf nodig en we moeten het zelf
doorzien. Daarom is het zo mooi dat die kwantumfysica nu dus onder ogen zijn
gekomen, dat is zien dat aandacht effect heeft op hoe informatie beweegt.

Iemand: je hebt mij 6 weken geleden iets verteld, mag ik het uitspreken of niet?
Er is iets in 2022 gebeurd.

Martijn: als ik iets vertel moet het wel geheim blijven (als grapje) In dat moment
was dat eventjes, in dat moment.

Iemand: je hebt me toen verteld dat als mensen overlijden, dat ze niet meer de
loop ingaan. Mijn directe vraag aan jou is van; hey wacht even, dus die loop wordt
niet meer gevuld, dus die loopt leeg. En nu vandaag zeg je een heleboel, wel
namen hé; spiritualiteit, heftige, dus je krijgt een leeglopende ballon qua loop.

Die wordt niet meer gevuld met gekaapte bewustzijn, godsdiensten houden op te
bestaan. Als die loop dus dan dus blijkbaar leegloopt, dat is ook niet zomaar, staat
er dan een ander systeem klaar of is het dan waar je de dag over hebt. Zijn wij dan
in staat om die ruimte in te nemen. En dat we met zijn allen weer naar
oorspronkelijk bewustzijn komen, dus die knop hebben en die kwartslag draaien.
Martijn: haar kwartslag of jouw kwartslag?

Iemand: beide.
Martijn: Ja er ligt wat klaar wat niet al te best is. Waarom zou dat in één keer
anders worden.

Iemand: ja dat bedoel ik.

Martijn: Er wordt voorgesorteerd op het opheffen op religies. Het opheffen. En veel
grotere en betere kosmische realiteiten waarin we terecht gaan komen. Met een
totale afwezigheid van de regels zoals dat nu is. B.v. met energie, geld, al dat soort
dingen. Ja, dat ligt klaar.

Iemand: het regelsysteem stopt?
Martijn: ja, dat is wat er klaarligt. Dat ze willen implementeren.

Iemand: een nieuw regelsysteem?
Martijn: ja.

Kijk als je een beeld omzet hé, stel, dit is het niet hoor, maar ik spreek over
duizenden en duizenden scenario’s en mogelijkheden. Het zijn er niet twee die ik
maar opnoem. Maar in het beeld gezegd; degenen die ons observeren om hun
redenen en die observeren ons en daar bedoel ik dus de wezens mee die onze
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werkelijkheid besturen, manipuleren, beinvlioeden, die observeren ons om te kijken
of er uit ons een kwaliteit tevoorschijn komt die zij kunnen gebruiken.

Dat ze eigenlijk het observatieprogramma veranderen.

Ik heb het niet over de ontwikkelaars.

Ik heb het over de krachten die ons gewoon onderzoeken. Zij hebben gezien dat er
in ons scenario’s liggen die zij heel goed kunnen gebruiken. Waar ik het nu over
heb is echt puur verbonden aan Gaia, aan de Aarde, aan deze situatie hier. Omdat
hier zijn zoveel dingen aan de hand, dat de ervaringen bij elkaar opgeteld, zowel in
het collectieve veld als in 18 verschillende scenario’s, is een intelligentiesoort
opzich.

Dus dat zijn de neveneffecten van de controlestaat die ertoe hebben geleid dat de
intelligentie van de mens, dus het bewustzijn van de mens van de Aarde, dus niet
de oorsprong, maar wat we hier met zijn allen aan het naspelen zijn, dat heeft een
bepaalde functie voor hen. Dat willen ze implementeren. Ze willen de mens
eigenlijk gebruiken en annexeren binnen in een heel groot rijk. Daarvoor zijn zij
genegen om alle barrieres op te heffen die ons nu parten spelen.

[01.52.36]

Waar we ons nu bewust van zijn. De nieuwe waar we ons bewust van worden,
heffen ze niet op omdat die er nu nog niet zijn.

Dat is wat ze doen. Als je dat in een beeld omzet dan kun je zeggen dat er
technologieén komen die onuitputtelijke hoeveelheden energie genereren. Wat wij
hier zien als elektra of wat dan ook, transportsystemen. Dat is dat. Zij willen
voorkomen dat dit gebeurt en ga ik benoemen.

Als ons contact met onszelf weer wordt hersteld, als we beseffen dat we in al die
tijdlijnen door zijn gegaan naar het paradijs, in het paradijs zijn, als we daar besef
van krijgen, als we onze gevoelens weer open leggen en we komen in contact met
de Force: onszelf en we komen in contact met de Force van de natuur, als daarin
communicatie plaatsvindt, zodra dat weer gebeurt, dan zal het grootste probleem,
er zijn twee grote problemen op dit moment:

e De gezondheid van de mens en die is daar direct mee verbonden
e Een tekort aan energie en dat is waarom we alles uitputten. Dus we
verbruiken meer energie als dat we zelf genereren.

Wat er zal gebeuren is dat er bepaalde boomsoorten onmiddellijk terugkeren.

De bladeren hebben ze zo groot als hele grote kokers. Kokerbladeren zijn dat.

En in die kokerbladeren zit, dat is net als een accu, of als een soort batterij, die
geeft energie af en die kun je gewoon eruit halen. Dat is een vloeistof.

Dat kun je ergens in doen en daar kun je gewoon een draad op aansluiten en dan
heb je precies de energie die je nodig hebt. Dat zijn bomen. Die zijn er al. Die zijn
er altijd al geweest alleen wij zijn gedegenereerd in ons observatievermogen. Dus
we zijn uit de Taal van de Force. Daarom staan die kaarsjes hier ook. Die kaarsjes
die staan daar om een besef te hebben in onszelf. Wat is nou de Force?

De Force is:
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e Respect hebben voor het leven,

e Vrijheid in jezelf en voor de ander en te dragen en te ondersteunen
e Vertrouwen hebben in jezelf of in de ander

e Dat is een bewustzijnstoestand.

Wat er gebeurd is dat er tegelijkertijd twee dingen gaan manifesteren. Dat weet ik
wel zeker. Dat is aan ons de keus en de kansen. De beslissingen die wij als eerste
gaan aangaan.

Iemand: en dat alles in soevereiniteit hé.
Martijn: ja, puur bewustzijn soevereiniteit.

Dat is heel puur hé en ook heel vrij. Super schoon.

Iemand: wat is dat moment als wij dat heel subtiel in de toekomst plaatsen?

In de toekomst bestaat het niet. Kun je het zien? In de toekomst bestaat het niet.
Omdat de toekomst zijn scenario’s. Toekomst, opeenvolgende tijdlijnen, dat is een
opgerichte wereld, dat is een experiment. In die toekomst bestaat dat niet. Wij
komen er vandaan.

Iemand: andersom?
Martijn: ja.

Iemand: als we hier over spreken dan: er komt dit, er gaat dat gebeuren, dan zit
er nog een subtiel toekomst in en dat doet iets met de onmiddellijkheid van wat er
al is. Tenminste in mijn luisteren en denken.

Martijn: klopt, als er een reden is om het er over te hebben is het misschien wel
dat van wat jij dan eerder zegt of denkt. Of dat er eerder wat gezegd wordt en
daarna gedacht. Of het wordt eerst gedacht en gevoeld en dan gezegd. De olie
kleurend hé, dat maakt niet uit. Er worden precies de dingen gezegd die jij draagt
in jezelf.

Iemand: ? wat je ziet vandaag, hoe je jezelf beseft, bewustzijn, is dus één van de
opties om welk scenario er dan klaar mag liggen om ons te annexeren, te
doorbreken.

Martijn: daar waar jij bent kan, omdat je de drager bent van de informatie, je kunt
niet iets anders gaan denken.

Iemand: maar het is een niet leesbaar scenario?
Martijn: klopt.

Iemand: maar wel een scenario van ons.

Martijn: ja, wij zijn zeg maar de trechter -zo zou je het kunnen zien- wij zijn de
trechter hier. De mens is de opvanger van informatie. De informatie wordt in de
mens geplaatst en daarmee wordt die informatie omgezet in de werkelijkheid als
een scenario. Dat is wat er kwantummechanisch gebeurt.

Dat betekent niet als je puur jezelf bent dat die scenario’s niet meer bestaan. Want
ze zijn er al maar kunnen niet worden opgenomen.
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Ze kunnen niet worden opgenomen en ook niet worden doorgezet.

Iemand: dat bedoel ik.

Martijn: precies wat ik nu benoem dat de mens, het bewustzijn van de mens de
ontvanger is van de informatie waardoor we de werkelijkheid kunnen ervaren, is
eigenlijk een soort heel geavanceerde hypnotische staat van iets anders.

Dat is ook hoe contact met buitenaardse plaatsvindt.

De contacten die ik heb, de ontmoetingen die ik heb, die vinden plaats via mijn
bewustzijn. En dat is ook waarom ik hier ook over spreek. Het contact leggen, je
kunt contact krijgen via de matrix met mensen of met andere levensvormen.
Het is allemaal niet fout of slecht hé. Maar het zijn visitaties die, er zijn vele
visitaties waarbij de mensen op aarde, die vanuit een trillingsfrequentie
plaatsvinden die niet deze trilling is van deze wereld.

Die kunnen dus alleen gemanifesteerd worden; je kunt alleen met mensen praten
van organische aard, geen complexiteit, lieve, mooie mensen, hele intelligente
mensen, die kunnen zich dan alleen manifesteren omdat zij zichzelf laten zien via
het bewustzijn, in dit geval van mij. Dus ze zenden zichzelf in het bewustzijn van
mij metafysisch, daarmee wordt het gemanifesteerd fysiek in de realiteit. En dan is
er ook gewoon hetzelfde als met die scenario’s. Daarom heb ik het steeds over
contact met jezelf maken. En daar kun je ook collectief met elkaar ook in werken.
Het is helemaal niet bijzonder. Het is veel bijzonderder om te zien hoe snel wij de
essentie van waar het over gaat kwijtraken.

Ik sprak een keer met Coen Vermeeren over Ufo’s en zo. Dat was een bijeenkomst
samen met Marcel Messing en een aantal mensen. En hij sprak over ufo’s als een
object vanuit -laat ik zeggen- de vliegindustrie, ruimtevaart, luchtvaartindustrie.
Prachtig, heel lief, goed mens. Hij sprak in ieder geval toen -ik weet niet hoe dat nu
is, ik geef er ook niks mee aan- hij sprak erover als een object in deze wereld die
zeg maar een vliegend voertuig is uit een andere dimensie, buiten jezelf, die vanuit
die andere dimensie in die dimensie terecht komt waar jij toevallig ook bent.

Maar zo toevallig is dat niet. Die objecten, als we het hebben over de objecten van
de welwillenden, die vrij bewustzijn van de mens volledig openlaten, dus ook Jeh
Suh Jah dragers, dus ook die vibratie in zich hebben, die verschijnen niet buiten
onszelf via die dimensie, om in jouw dimensie te verschijnen...ze verschijnen via
ons!

Dat is echt fantastisch. Maakt het ook heel veilig. Moet je een voorstellen wat je
daar mee kunt doen. Ik ga even door, hier even op voortborduren. Wat je daar mee
kunt doen. Als je dat onder de knie hebt, ik ga niet over en weer verschijnen.

Dat ben ik niet. Ik ben niet in charge. Maar ik kan er wel heel direct mee
communiceren. Ik kan ook heel direct dat contact leggen en dat heb ik altijd al
gedaan. Dat betekent ook dat ik ook de randvoorwaarden tussen aanhalingstekens,
kan neerleggen voor andere krachten om daar niet op in te grijpen, want dat gaat
via mijn bewustzijn. Dus als je hun iets wil aandoen moet je eerst via mij. Dit is
kwantummechanica. Alles draait om dit hier. Daarom hamer ik ook zo op veiligheid
en eerlijkheid. Zeg nu maar gewoon wat je voelt en wat je denkt. Zonder elkaar
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stuk te maken. Wees maar gewoon eerlijk.

Iemand: je moet zelf de regie nemen.

Martijn: precies, ja. En als je dat ook echt doet en je ziet wat de gevolgen daarvan
zijn: de doos van Pandora gaat open.

Als je ziet wat je bewustzijn allemaal is.

Ja, lieve familieleden het feit dat we het hier nog steeds over moeten hebben
vraagt toch om een grotere acceleratie.

Iemand: die ene, zou je kunnen zeggen dat als je zegt: “ik besta” dat dat de
oorspronkelijke betekenis is van éénvoud, van wij zijn de één-vouden, uitgeklapt,
terug naar?

Martijn: dat kun je zo ook zien, ja. Dat kun je ook zo zeggen want het is ook
letterlijk zo.

Weet je wat ik ervaar? En dat blijkt ook zo omdat net als iedereen in deze wereld
hier ben. Ik ervaar deze wereld hier, ik begin er altijd mee, alles wat ik zeg is de
waarheid.

[2.02.33]

Ik houd heel veel van deze wereld. Ik ben diep ontroert dan ik hier de Force Alive
mag voelen in mijzelf, dat ik dat hier mag ervaren. Dat een blaadje echt kan gaan
bewegen.

Gisteren gebeurde het nog. Ik was even op het land naast mijn huis. En ik ben daar
iets aan het doen met de poezen en zo, met de katten.

En ik kijk zo naar een paar hele mooie waterstengels, een soort van riet en de
bloemetjes waren net uitgekomen. Geel, lissen. En dat is maar één keer per jaar en
daar viel mij oog op. En ik heb een relatie met alles.

En ik kijk ernaar en ik kan me nog precies herinneren, in dat moment kwam dat zo
naar voren vanuit mijn gevoel: o ja, die heb ik toen met Ellen en Raymond heb ik
die geplukt toen we daar en daar liepen.

Dat is een gevoel van hoe we dat toen die avond hebben gedaan. Op een warme
augustusavond in 2018 heb ik die daar neergezet. Ik heb hem daar nog nooit zien
bloeien en gisteren (28-05-2025) gebeurde dat.

En ik kijk ernaar en ik heb zoveel liefde voor dat moment dat we dat met elkaar
hebben...gewandeld en hebben meegenomen in een emmer en Raymond was blij en
nam allemaal plantjes mee uit de natuur, en ik kijk naar die plant en die plant,
Raymond heeft het gezien, die plant die kwam tot leven.

Die plant die ging trillen en de onderkant van de steel ging helemaal heen en weer.
Er was een muis...dat was de gedachte. Het was niet de muis, het was The Force.
Zoveel liefde voor dat moment. Die beweging. Alles is leven, alles is leven. En die
connectie die moeten wij weer gewoon gaan zien.

Dus ik ben heel blij dat ik dat allemaal mag meemaken. Gelukkig. Maar ik heb ook
de andere kant van het verhaal. Want ik vind het hier zeer onderdrukkend,

drukkend ook in het bewustzijn, zwaar. Ik vind denken de slechtste uitvinding die
ze ooit hebben gedaan, echt waar. Ik praat daar wel eens over en ik zeg daar ook
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wel eens iets over tegen ander mensen hier. Ik zeg er ook wel eens iets over in de
huiskamer dat ik echt iets anders vind. Goh, ik vind het zo zwaar.

Als ik dan contact heb met mensen van elders, ze zijn gewoon mensen van de
achterban die er zijn, dan is die ontmoeting met elkaar, die zorgt ervoor dat -altijd
even eerst goed afstemmmen op mezelf- en dan is het net of er een vliegtuigmotor
uitgaat binnen in het hoofd. Zo omschrijf ik het maar.

Er gaat iets uit, pfoeoeoeoe, een soort van constante stroom van informatie en
overtuigingen en dat zijn dus denkvelden van het lichaam. Het valt in één keer uit
en dan is er ruimte. Dan is er zoveel ruimte. Zo ontzettend veel en stilte. Zoveel
stilte is er. Zo’'n rust.

En als ik dan weer hier ben, dus ik maak dat contact met hun los en wordt weer
ingeschaald in dit stuk, dan voel ik dat weer aangaan en dan is het net of dat mijn
hoofd ontploft. Letterlijk. En dan is mijn hoofd ook knal en knalrood en ook loei en
loeiheet. Daar moet ik dan ook echt rustig de tijd voor nemen. En op dat stuk zeg
ik dat het verschrikkelijk is om hier te zijn.

Omdat het denken en al die woorden en alles, zelfs als je niet eens praat, het over
elkaar denken, dat is zoiets fundamenteels anders dan over elkaar voelen. Dus ja.
En dan komen we op dat moment.

En op dat moment blijft er en dan ervaar ik dat en jij zegt iets: eenvoud.

Bij afwezigheid van alles, komt alles wat schoon is in één tel.

Iemand: Beeldschoon
Martijn: Beeldschoon, subliem mooi. Zo rustig...

Vanaf 2.07.10 tot einde niet meer getranscribeerd. Het betreft hier een persoonlijke
situatie over het gevoel van smartphones.
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20250529-MvS-3-3-Zelfbekrachtiging-bewustwording-Meterik
Deel 3-3

SEMINAR ZELFBEKRACHTIGING - "DE BASIS VAN
BEWUSTWORDINGS PROCESSEN"

29-05-2025 MARTIIN VAN STAVEREN

Muziek:

Muziek: originele Aardegeluiden https://t.me/c/2429627549/90/2284 of
https://audiomack.com/wakkerewereldry/song/20250529-mvs-3-3-geluid-aarde-
1986-orginele-opname

Minuut 13.28

Dit zijn de originele geluidsopnames van de aarde van 1986. Die komen van een
band. Die kreeg ik van mensen die contact hadden met Amerikanen. Dat zijn dus
niet de opnames die je op YouTube hoort.

Dit is wat je hoort en voelt in de vibratie als je buiten de Aarde verblijft, die je
aanschouwd, de aarde, op vier, vijfduizend kilometer afstand.

En nogmaals of ze dan rond, vierkant, plat, het maakt niet uit, het gaat om de
vibratie, ook al is er van alles omheen gelegd, dat maakt niks uit.

Bij ons wordt er ook van alles doorheen gelegd en we zijn er nog steeds.
Het is een levende bibliotheek en dat is eigenlijk GAIA.

De oorspronkelijke wereld waarover en doorheen allerlei dingen zijn gebeurd.

Als een opname op vierduizend kilometer hoogte of lager of ernaast, het maakt niet
uit, het gaat om het vibratieveld. Met elektromagnetische antennes is dat
opgenomen. Het zijn originele opnames. Niet het gedigitaliseerde opnames van via,
via, via...het zijn de originele opnames. 1986, een tijd dat er al veel oorlog was al.
Bommen en raketten. Het mensenleed was ongelooflijk groot. Ook toen.

Mensen die tegen elkaar opstonden, elkaar naar het leven stonden. Natuurrampen.
En toen zo’n bijna 6 miljard mensen uit ingeregeld bewustzijn. En als je naar de
Aarde luistert dan hoor je niets daarvan, dan hoor je alleen dit (Martijn zet het
geluid van de band harder)

Het is wel zo, dat in dit geluid in deze Taal van de Aarde, wel verpakt zitten de
moeilijke dingen. Als je ernaar luistert zijn er ook moeilijke dingen gaande in dat
tijdsmomentum, maar je hoort het niet en je voelt het ook niet.

Wat een enorme kracht de Living Force is.

Dat moet ook wel want anders zou dit allemaal niet kunnen bestaan. Als je hiernaar
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luistert en doorheen voelt, het gewoon en op je eigen manier tot je laat komen, dan
kun je tot een paar heel bijzondere, ja, conclusie is misschien ook niet het sterke
woord dat ik ervoor zou moeten gebruiken, maar waar je naar luistert is een enorm
harmonisch geheel. Daar zijn eigenlijk geen woorden voor. Alles wat leeft op, bij de
Aarde. En dat resulteert hierin. Dus je zou kunnen concluderen dat verschillenden
lagen er zijn. Verschillenden velden die door elkaar heen een realiteit zijn.

Dit is de Aarde, met al haar leven, met al het leven wat er is, in en op de Aarde,
rondom de Aarde. Maakt niet uit wat de vorm is. Er is Leven!

Er is manipulatie en er loopt van alles doorheen. Maar vanuit de val bekeken naar
waar wij nu zijn spreekt de Aarde, is Force, de kracht, nog steeds dezelfde taal.
Dit is wat je hoort en voelt als je in jezelf bent. Het kloppend Hart van het Leven.
Het is een enorme vriendschap met alles wat leeft.

We hebben de kracht van de Aarde als een veld opzich. Dan hebben we een soort
wezens die daarop leeft met allemaal regels in hun hoofd en gedachten vanuit een
fictieve realiteit:

Auto’s werden bedacht

Geld werd bedacht

Wetten werden bedacht

Zelfs voor de onsterfelijken werd de dood bedacht.

Dat zijn dus twee verschillende werkelijkheden.

De Aarde trekt zich er niets van aan. Dat is een eigen bandbreedte. En ik ga er nog
een stap verder in. Als er een heel zwaarbewapend conflict zou zijn, waarbij er een
totale vernietiging zou plaatsvinden van een bepaald continent, dan zal dit geluid
daar niet om veranderen. (Martijn zet muziek weer harder)

Het is een stationair levensveld dat ieder Nano momentum weer anders is.

Dus stationair in de zin flexibel maar stationair in vol, vol expressie van al het
leven. Dat zou ons tot een bepaalde conclusie moeten kunnen brengen.

Met de aarde als Kracht een eigen bandbreedte heeft, een eigen frequentie die niet
aangepast kan worden. Alleen de aangetaste bewustzijn wezens die erop leven,

[23.54]

die dus de dragers zijn, van een bedachte visie over het bestaan...alleen zij hebben
er last van... Het is echt formidabel als je dit gaat beseffen.

Dus er worden tijdlijnen gekozen door die mensen, die niet mensen meer zijn, maar
wel zijn, maar luisteren naar het ingeregelde bewustzijn. Er zijn mensen die
tijdlijnen kiezen of laten kiezen binnen een groot stationair frequentieveld, van
leven.

Iemand: welk deel van Gaia? Niet goed kunnen verstaan

Het zijn bewegende beelden, dus entiteiten, wat wij de realiteit noemen, dus er zijn
verschillende entiteiten operationeel. We zien alles steeds als dat het bij elkaar
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hoort, maar iets wat kunstmatig is, is niet per se een onderdeel van de Force.

Dat is uitermate boeiend om dat ook in een beeld terug te kunnen zien.

Want je hebt op jouw manier -hoe de Aarde er dan ook uit mag zien- de aarde kunt
zien visueel, misschien gevisualiseerd of op een andere manier dat je het weet dat
het een stationeer levend krachtveld is wat constant vibreert.

Constant vibreert!

En dat er binnen in dat veld een beschaving is die in dat veld van die aarde leeft,
maar dat die twee zaken niet per se elkaar beinvloeden. Het lijkt los van elkaar te
staan. T6t dat, tot dat...alles wat op de Aarde aanwezig is, aan afwijkende
frequentie van de Aarde zelf, kan in contact worden gebracht met de Aarde, met de
Force. Dat is mensen die daar leven die kunnen in contact komen met de Force van
de Aarde, de kracht, de intelligentie van wat en wie de Aarde is.

Maar als we de Taal niet spreken, als we onze eigen Force-Taal niet spreken, zullen
we ook niet worden aangesproken. En waarom worden we niet aangesproken door
de Force, omdat de Force die Taal niet spreekt die wij op dit moment spreken.

De Force prikkelt, prikkelt, constant laat zichzelf zien op alle mogelijke mooie
manieren.

Tot dat wij zien dat wij zelf van origine Force mensen zijn.

Dat is een heel diep besef wat weer terug keert.

Dan leggen we weer contact met onszelf en dan komen we in contact met de
Aarde.

En dan wordt ons bewustzijn zich weer volledig heel en bewust...dat we nooit weg
zijn geweest, maar dat er iets tussenin is gekomen...

Om het contact te herstellen met jezelf en het contact herstellen tussen jezelf en de
grotere kracht wat leven wordt genoemd, die even groot is in jezelf, moeten er wel
dingen beseft worden.

Dus je hebt de aarde die een enorm mooi, warm, schoon, krachtveld is wat gedijd
in niet te tellen in hoeveelheden levensvormen. Wat wij kunnen zien hier op de
Aarde maar ook echt voorbij het zichtbare spectrum. Het is enorm, deze
bibliotheek, enorm.

Je hebt daar een schild daar doorheen lopend en dat noem je dan een samenleving
gebaseerd op regels.

En binnenin die bubbel dat is waar wij met elkaar in verkeren op de Aarde,
onafhankelijk, ongeacht waar je woont, dus dat maakt niet uit welk werelddeel dat
is. Vanuit die schil waar wij dan in zitten wordt aan ons voorgehouden dat er
autoriteiten zijn en ook op natuurgebied die het goed met ons voor hebben.

En ik zeg dan vanuit deze drie-eenheid op de achtergrond en ik heb vertrouwen
waar al die anderen in verkeren. Omdat zij niet zelf hebben gekozen om Taal uit te
slaan en regels uit te vaardigen die tegen de vrijheid van de mens in gaan.

Ook dat is gedicteerd.
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Binnen deze bubbel zijn mensen kennelijk aangesteld om te zorgen voor de Aarde.
Er zijn organisaties die zich sterk maken voor de natuur en dat is mooi binnen deze
bubbel.

Maar op moment dat wij als mensen weer contact maken met onze eigen Taal:

het Paradijs binnen in ons en we beseffen dat we nooit weg zijn geweest van het
paradijs, maar dat er alleen maar verhalen doorheen zijn gegaan met alle nodige
consequenties van dien, dat we beséffen dat we nog stéeds in het Paradijs zijn, dat
wij dat Paradijs ook zélf ZIJN!

Zo onuitputtelijk jouw dienst voor het Leven...is zo groot als dat van de Aarde ook.
Op moment dat je dat beseft en gaat communiceren met de Aarde zal de Aarde
gaan reageren.

De Aarde zal na de enorme invasie die er heeft plaatsgevonden vanuit een grotere
perspectief, buiten de kaders van wat we hier op dit moment weten, zal de Aarde,
ik noem het zo, onmiddellijk een uitademing doen van informatie en bewustzijn
waarbij alle mensen worden aangeraakt die er in de Taal van Gaia leven.

En onmiddellijk zal hun taak en hun functie vanuit wie ze zijn vanuit hun Wezen,
onmiddellijk weer operationeel zijn. Geheugens van het oude leven worden klein en
geparkeerd.

En het eigen gaat aan, open.

De machten en krachten die we zogenaamd achter de schermen benoemen zijn
daar heel bang voor, voor de connectie met de natuur.

Ze zijn bang dat je je bewust bent.

Wie en wat je bent. En waar je bent.

En dat dat een schokgolf van besef teweegbrengt.

Dat je de waarheid ontdekt.

Er is een lang vervlogen tijd, de tijd van Gaia, die vele malen groter is dan de Aarde
die we nu zien. Dat er een complete één op één balans is tussen alle inwoners van
Gaia van de Aarde en de natuur. Wat ieder mens nodig had, is daar.

Er waren geen mensen in die tijd die smachten naar een eigen huis. Want het is
daar. Er was geen gevecht over ruimte, want ruimte is daar.

Het klopt volkomen.

De relatie tussen de Aarde, de Force, die voorbij de Aarde reist en de Force Wezens
die op de Aarde leven en andere werelden is één op één dezelfde Taal.

Zo’'n zorgzaamheid, zo puur en zuiver. Water smaakt zoals het hier niet wordt

gekend.

Als wij gaan spreken, als jij spreekt, zodra jij spreekt en beseft en niet denkt zoals
hier, zal de Aarde, de Force reageren en een verbinding aan gaan met wie jij bént.
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€én op één.

Het zal geen spirituele verbinding zijn. Het is een verbinding zijn van bewustzijn,
die tastbaar is, voelbaar is, zichtbaar is. De regels die er zijn gedicteerd en
ingeprogrammeerd krijgen het lastig zodra Gaia spreekt en mensen weer leven.

Er komt een connectie een relatie tussen de Aarde: Gaia en de mensen die zich
daar bewust van zijn.

Die relatie tussen Gaia en de mens is een dermate relatie, zo sterk en inactief,
interactief zo sterk in het veld, dat waarin die mensen leven binnen in het embargo
waar de regels zijn, dat die regel-embargo-geving kan niet meer voort bestaan.

De oplossingen voor de problematiek die we hier op deze Aarde kennen in deze
sectie in het Universum is direct de mensen zelf die erin leven. Letterlijk.

Ik was drie jaar en ik stond in de huiskamer in Amsterdam, Amsterdam Zuid, daar
ben ik geboren en ik voelde me ziek en beroerd en ook verwonderd dat ik op de
Aarde was in de bubbel. Ik kon heel helder en duidelijk voelen dat ik nog steeds
THUIS was. Ik noem thuis niet per se de woonlocatie waar ik vandaan kom. Maar
THUIS is Leven in de Kracht. Overal waar je komt is Leven de Kracht. Welke wereld
of welke realiteit je ook komt is Leven in de kracht. Er is geen verschil. We maken
geen onderscheid in werelden of realiteiten. Overal is de Kracht.

De LEVENSKRACHT:

Die heelt en deelt.

Die verwarmd en aandacht geeft.

Die ontspant.

Die jouw kracht geeft gewoon door erin te zijn. En die kracht krijgt omdat jij
erin bent

e Eén op één communicatie.

Ik was drie jaar en ik besefte dat ik thuis ben, in de bubbel. Ik wist het al van het
begin af aan. Maar ik wist het nog dat ik naast de bank stond van mijn ouders.

Het was zo’n vier-zit-bank met van die sliertjes aan de onderkant waar ook van die
kwastjes aanhingen.

Voor de mensen een beetje uit die tijd die weten dat vast wel. Ik keek ernaar, naar
die wereld en ik dacht: zo dichtbij?

Maar THUIS in trilling, de natuur, de Kracht zo ver weg.

Het eerste wat ik ervoer toen ik in deze wereld kwam was dat de Force, de
natuurkracht, de verbinding ook echt met de natuur, achteraan staat, in het gevoel,
als je hier leeft. Het hoeft niet zo te zijn maar hoe ik het ervaar van waaruit ik kom.
En alles daarvoor was allemaal in de bubbel. Was allemaal op Taal gewaardeerd.

En ik voelde de Force in mezelf en dat ben ik en ik had het moeilijk. Ik vond het
heel moeilijk om hier te zijn. Echt heel moeilijk. Ik heb een schat van een moeder,
die me ontzettend altijd knuffelde. Met een lekker paardenstaartje. Dan werd ik
opgetild en ging ik bij haar op schoot zitten en dan draaide ik met mijn vinger zo
om haar oor. Dat vond ik leuk om te doen. En door haar paardenstaart.
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[40.39]

En dan voelde ik dus de Force via mijn moeder. Via de moederliefde ook. Dat stukje
kon ik ook zien en kon ik ook een deel van de Force voelen. Ik had het heel zwaar,
dat ik die kracht helemaal achterin voelde slaan. En op een gegeven moment moest
ik naar bed. Mijn vader bracht mij naar bed. Mijn vader repareerde televisies en zo
en die reed dus ook ‘s avonds nog routes en zo. En voordat hij routes ging rijden
bracht hij mij naar bed, in het ledikantje, Ik ging liggen, hij ging weg en ik vond het
niet leuk dat hij wegging, maar ik begreep ook dat hij ging. En toen ging de
kamerdeur bijna dicht en die liet hij op een kiertje staan. En toen ging hij weg.

En toen probeerde ik te luisteren, te horen of er ook ergens een blaadje te horen
was of zo, iets. Gewoon een blaadje. Het bewegen van een blaadje of een plant.
Iets. -Dat kun je allemaal voelen hé. - Dat is een leuke test hoor.

Experimenteren er maar een mee dat je een ruimte, verschillende ruimtes maakt.
De ene met planten en de andere zonder planten. En dan andere mensen
blinddoeken en naar binnen brengen. Mensen die afgestemd zijn op zichzelf kunnen
ogenblikkelijk voelen dat er geen Force in die ruimte is van planten. Kun je
onmiddellijk voelen.

Het was een pittige leegte. Toen ik later had een gesprek, toen kreeg ik een soort

telefoongesprek opgediend zeg maar met waar ik vandaan kom. Ik dacht dus even
aan die mensen en kreeg ik contact met ze. Via een wit licht eerst in mijn hoofd -

lag in mijn bed- een wit licht in mijn hoofd en dat witte licht dat voelde prettig.

En ik merkte dat dat licht als een soort bal heen en weer ging en, zal ik maar
zeggen, zocht naar iets, dat is dan achteraf, want op dat moment besefte ik dat
niet. Het zocht naar iets. Precies op dat bepaald moment kwam dat licht in mijn
hoofd en toen ging er een deur open in mijn brein. En daar zag ik ze doorheen.
De deur ging open en ik zag door die de deur heen, zag ik de mensen staan die ik
heel goed ken. Toen heb ik met niet Aardse Taal heb ik verteld, overgeseind, hoe
leeg het hier is, hoe leeg...in de bubbel van regels...En toen lieten zij mij op een
kinderlijke eenvoudige manier zien hoe eenvoudig het is om de Force in jezelf te
zijn en vanuit die kracht met de natuur te praten. Nou zij het zelf maar even
komen.

Iemand: Je hebt eens verteld dat je water in jezelf kunt zuiveren in je bewustzijn.
Hoe kan dat dan?
Martijn: omdat water bewustzijn is.

Iemand: hoe doe ik dat dan?

Martijn: op dezelfde manier dan ik. En ik op dezelfde manier dan jij. Je kunt water,
water is eigenlijk, je kunt het zien als een vloeistof. Maar water is eigenlijk een
transportsysteem. N

ee, water is niet het transportsysteem, water is de bandbreedte waarin de Force
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zich kan verplaatsen.

Dat is het eigenlijk.

We hebben te maken met onzuiver water, daar zitten programma’s in van andere
mensen. Die hebben daarin gedacht. Als je kijkt naar de structuur van water, dan
heb ik het niet over de cellen of over de kristallagen, want daar uit het zich in.

Maar waar water echt uit bestaat, uit de trillingsvelden, dan zie je eigenlijk dat het
hele grote circuits zijn. Het zijn eigenlijk net een soort analoge chips, maar dan
analoog. En als jij je eigen bewustzijn weer hebt, dan kun jij water, dan kun jij
jouw bewustzijn in het water zetten. Je moet heel goed bewust zijn van wat je
denkt, van wat je voelt.

Wat de grondslag van de intentie is, Het moeten geen vragen zijn! Het moet een
wéten zijn! Een beslissing zijn! En dat kun je in het water brengen. Water is dus
ook een onderdeel van de Aarde maar het gaat voorbij de Aarde. Het is veel groter
dan de Aarde. Dat is dan eigenlijk het bekrachtigen. Het bekrachtigen is je eigen
bewustzijn tevoorschijn halen en je eigen bewustzijn ergens naar toe verwijzen.
Dat is wat we doen.

Als je nu aan een gele banaan denkt, dan zeg ik geel terwijl ze er ook blauw zijn.
Maar die is er dus nu ook. Wat je doet, wat wij doen met ons bewustzijn, dat is
juist her knappe van wat wij doen en nu is het in opdracht van mij omdat ik het zeg
en doe je het.

Maar als je mij er los van maakt, wat zo mooi is aan ons is dat wij bewustzijn
scheppen, we zien het als een beeld, maar het zijn trillingsvelden. Wij scheppen
voortdurend trillingsvelden.

Water is eigenlijk dé vormloze realiteit.

Het stroomt. Water heeft eigenlijk geen vorm. Het wordt in de derde dimensie een
vorm door waar het ergens in ligt. Hoe het ergens doorheen gaat. Of het water is,
of het verdampt is, of bevroren is.

Wat wij doen, wij zijn heel erg bedreven zonder dat we daar onze bewuste functie
nog in hebben kunnen herinneren. We zijn nu aanbeland dat we dat nu wel weer
weten.

Wat we doen is dat we energievelden schéppen.

Wat we doen is in het waterbewustzijn waarin we leven, dus ook hier, is dat wij als
mens kunt denken b.v. aan een banaan. Wat ik nu zeg is alleen geldig als je vanuit
het Paradijs- Besef- Bewustzijn -Bént. Op het moment dat je aan een gele banaan
denkt, op het moment dat je met je bewustzijn een gele banaan aanzet -nogmaals
dat moet de opdracht van mij zijn maar vanuit jezelf en dat is juist het unieke- dan
schep jij die banaan met je eigen bewustzijn. Die is al aangezet door jou.

We noemen dat hier denken maar het is het samentrekken van informatie bij
elkaar, wat leidt in dit geval tot die gele banaan. Als je nou in jouw energieveld
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gaat kijken als mens -degene die aan een gele banaan denkt- stel je hebt de
intelligentie, het vermogen, de vaardigheid om ergens doorheen te kijken, dan zul
je zien als ik een gele banaan noem dan zul je zien dat je in mij geen gele banaan
tegenkomt. Maar wat je wel zult zien in deze vaardigheid is dat er energie in mij
aanwezig is die, die banaan is. Dat is mijn bewustzijn. Nu denk ik er niet aan en nu
is het weg. Nu denk ik eraan, nu is het aan. Nu is het weg en zet ik er een andere
vorm voor neer en schep er in één keer een ander veld. Aan de voorkant zijn het
beelden: banaan, aan de achterkant, binnenin zijn het velden. Maar wat nu zo
uniek is en dat is ook de kracht die de mens is, dat is de Kracht, dat is de Force
Alive, dat is wat de Aarde constant doet, in trillingen, schept zij constant
uitbeeldingen van scenario’s, uit de trillingen, dat is wat je hoort in het geluid, in de
vibratie, schept constant uit die trillingen, schept ze anderen vibraties die
gemanifesteerd kunnen worden in een antwoord in de materie in de derde
dimensie. Dat is niet anders dan wat wij doen.

Maar toen wij afwezig raakte toen ging de Aarde ook anders functioneren.

En wat wij dus doen, wij scheppen energie en uit dat energieveld, één op één
geven wij het een betekenis en als we nog een paar stappen verder gaan, dan kan
dat beeld, dus de energie wat het is in materie, de gele banaan, kan als je
communiceert als Force Being, als Krachtmens, kan dat beeld wat een trilling is ook
gaan communiceren met de Force van de Aarde. Dus het beeld, trilling, is een
emotie is een gevoelskracht, is een resonantie, is een gesprek, gaat vibreren met
de Force. Als jij zelf beseft dat je op het Paradijs bent, in het Paradijs bent, en als
je beseft dat je een deelnemer bent in het paradijs, dat je erin leeft, en dat jezelf
beseft dat jij dat Paradijwezen bent, dat jij die Paradijs Taal spreekt. Als die dingen
zijn dan zal datgene wat je als vibratie in dat veld brengt, zal ogenblikkelijk op het
precieze moment waarin het ook echt nodig is, en dat kan alle minuut zijn, is het
er.

Iemand: en zal men ontdekken dat het nooit vervuild is geweest.

Martijn: ja.

En dat is wat je eigenlijk met waterprogrammeren doet. Eigenlijk is dat het.

Dat is wat je doet. Het heeft met een hele normale manier van verbinding zijn met
de natuur te maken en niet vanuit je derde dimensionale programma van mens van
hier. Daarom is de val van bewustzijn ertussen gezet.

Zal het een soort pseudokarakter hebben gekregen. En vanuit dat stuk met de pijn
ermee in, erbij, zijn we gaan verder denken over de wereld en proberen we ook een
oplossing te vinden.

Dus dat is een enorme doorbraak als je daarnaartoe gaat kijken met elkaar, naar
de Aarde en niet vanuit een spiritualiteit, maar vanuit je eigen krachtveld.

Jij bent in staat om te beseffen dat je een paradijswezen bent.
Jij bent ook zeer gemakkelijk, zéér gemakkelijk ben je in staat om te
communiceren met de natuur. Als je gaat communiceren met de natuur vanuit de

derde dimensie en de programma’s die in de embargo bubbel draaien, dan krijg je
geen antwoord.
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En het gegeven dat je geen antwoord krijgt, als je communiceert met de Force,
betekent dus dat je een embargoveld spreekt, die Taal. Dus niet spreken vanuit
behoeftes van tekorten, hoe vervelend dat ook is.

Maar communiceren vanuit verbondenheid. Dat is eigenlijk wat een bekrachtiging
is. Je schept bewustzijn.

[54/00]

Op moment dat je nu iemand die je kent ergens in de wereld, loopt hij of zij, een
kind of volwassene, maakt niks uit hier, en je denkt daar nu op dit moment aan, zo
noem je dat dan hier. Wat je doet is niet dat je aan die persoon denkt, in feite
herschep je die persoon in jezelf. Dat is wat je doet. Wij zijn dat hier denken gaan
noemen, omdat het ook steeds véoér ons gebeurt. Wij gaan aan mensen denken, in
mijn voorbeeld, wij gaan aan mensen denken, omdat er iemand jarig is. Dan is dat
een programma. We gaan aan iemand denken omdat Martijn voor een groepje zegt
dat je dat moet doen. Ik denk dan om hen. Je moet het maar eens helemaal puur
op jezelf betrekken.

Want wat gebeurt er eigenlijk als jij helemaal vanuit jezelf met je aandacht naar
iemand toegaat, wat gebeurt er dan? Dan herschep je die persoon met je eigen
energie in jezelf. En als je nu een echte verbinding hebt met iemand dan herschep
je ook op basis van die verbinding met die persoon. Dat is wat de Kracht is.

Dat is een bekrachtiging. Bekrachtigen is dat je je bewust bent dat wat je doet, dat
dat iets specifieks is en geen automatisch proces. Als je aan iemand denkt is dat
een automatisch proces. Pu pu pu pu pu... maar nu ga jezelf aan iemand denken,
bewust, en dan herschep je die persoon in je eigen veld. En dat is dan in jouw
beleving die persoon want het is vanuit jouw bekeken is dat waar, denk je aan die
persoon. Maar als je het op kwantumniveau bekijkt, dus niet is een vorm dan is dat
energie wat je gecreéerd hebt.

Dus eigenlijk schep je, die persoon waaraan je denk, waar je met je aandacht naar
toe gaat, die schep je opnieuw in jezelf.

Maar niet per se in dat beeld, dat is hoe het voor jou blijkt te zijn, maar je schept
energie opnieuw. En dat is iets heel bijzonders. Want deze energie die je schept,
die kan gaan communiceren - jij bent Force drager een Krachtwezen, je bekrachtigd
datgeen- kan gaan communiceren via de Force van de Aarde.

Niet via de matrix bubbel, maar via de Force van de Aarde kan ditgene wat ik heb
gecreéerd, kan gaan communiceren met degene die het is.

En alles wat wenselijk is vanuit de vrijheid van ieder Wezen.

Dat is geen gebed hoor...dat is ook niet vragen aan de Force en dat is ook niet
vragen aan god en is ook niet vragen aan de Aarde.

Het is een één op één communicatie.
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VERTROUWEN!

Dat is echt enorm. Dus je schept constant als je het zelf doet, schep je bewustzijn.
Dat bewustzijn dat kun je ook veranderen. Dat -als je in mijn voorbeeld- aan
iemand hebt gedacht en je bent er mee bezig dan kun je het ook stoppen,
ontvormen en er iemand anders in de plaats, uit voort te laten komen. Als je weet
wat scheppen is, als je weet hoe Krachtig en Machtig bewustzijn is als het vanuit
jezelf komt en als het uit jezelf komt is het altijd vanuit het Hart gedragen en is het
altijd vanuit respect en altijd vanuit verbondenheid. Als je weet hoe krachtig dat is
dan zou je geen seconde meer naar bijeenkomsten komen, naar mij, naar niemand
en zou je aan de gang gaan.

Iemand: Dat geldt ook voor de gehele bewustzijnsval.
Martijn: ja.

Dat is ook het hele verhaal achter de geheimhouding is, dat wij niet, waar je niet
over kunt buigen, kun je ook niet repareren. Ze hebben het zich volledig uit onze
geschiedenis, ook uit ons register gehaald, zo hebben ze ook gemaakt dat ze in
deze? zitten in een andere laag, die wissers. Wat ze hebben gedaan is ze hebben
zorggedragen voor gegeven dat we als mensheid niet meer onze aandacht kunnen
geven aan iets wat er nou juist toe doet.

Dus we moeten alle mogelijkheden openleggen.

We moeten gaan onderzoeken van: “goh waar komt datgene in mijzelf vandaan wat
ik zelf nooit heb geleerd op de Aarde?”

Je moet terug naar de echo van wie je werkelijk zelf bent.

En die echo moet weer compleet worden als een heel gesproken Wezen.

Als een mens van vlees en bloed en daar waar je met je aandacht naar toe kunt -
wat niet, wat stil wordt gehouden kun je ook niet naar toe, dus er moeten ook
dingen soms gezegd worden. Daarom mag ieder mens op de Aarde, ook als het je
niet bevalt dankbaar zijn dat er wat wordt gezegd. Als er wat wordt gezegd wat je
niet bevalt, dan mag je beseffen, dat is een zegen.

Want doordat het gezegd is, kan ik nu de keuze maken of het me wel of niet bevalt
en of ik er wat mee kan doen. En of ik daar ook bereidheid in kan kweken om daar
eens naar te kijken in plaats van ik heb hier nog nooit van gehoord.

Dus je weet het niet in mijn bewustzijn kan het ook niet scheppen.

Weet je wel dat 99% van ons bewustzijn gewoon uitstaat op basis daarvan.
Als mensheid heb ik het over. Inmiddels is dat bij mensen die in de zorg en
onderzoek terecht zijn gekomen allang geen 99% meer.

En waar je niet over nadenkt, wat niet tevoorschijn komt, daar kun jezelf ook geen

energie op scheppen. Dus je moet het eigenlijk wel weten. In feite heb je de plicht
in alles wat mogelijk is te openbaren. En niet het geroep toeteren van het kan wel,
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het kan niet, het is goed en het is fout, Martijn zegt zus en hij zegt zo en ik zeg dit
en hij zegt dat.

Wij spreken allemaal in één groot koor. Dat is het. En daar gaan de doorbraken
komen. We moeten de dingen weten aan mogelijkheden.

We moeten wéten en beséffen dat we in het Paradijs Leven.

We moeten er bewustzijn opscheppen.

Dat moeten we zien. Als je beseft schep je het. Op moment dat je het gecreéerd en
geschapen hebt is die communicatie tot stand. Dat is eigenlijk wat we constant
doen. En op de Aarde hier wordt het veelal gebruikt niet echt ten goede van jezelf
en zeker niet van elkaar.

Negatieve gedachten hebben over elkaar, iets raar vinden van de ander, is direct de
ander herscheppen in jezelf en daar een beeld opplakken van eigenlijk van je eigen
geblokkeerde gevoelens, een beeld op te plakken wat je van die persoon vindt.

En ook al heeft die persoon een fout gemaakt, wat we dan ook een fout mogen
noemen, dan is het niet het waard om de ander te herscheppen op een negatieve
manier.

Ik zou zeggen laten we alles herscheppen op een bevrijdende manier.
Als er mensen zijn die dingen hebben gedaan wat niet klopt, dat je dat opnieuw
kunt zien.

Dat is wie wij zijn.

Wij zijn ontwikkelaars van realiteiten van zien en hier op de Aarde laten we het er
vaak bij liggen. En dat is nou precies wat een bekrachtiging is.

[1.01.23]

Bekrachtiging is kijken naar problemen nadat je in je eigen Paradijs bent ingestapt,
vanuit je eigen Paradijs weer kijken naar situaties die niet de schoonheidsprijs
hebben. Zowel in jezelf als ook situaties bij andere mensen. Het heeft géén oordeel
nodig. Het heeft heling nodig en het heeft ontspanning nodig.

Dus wat ik doe:

Ik herschep constant alles wat er gebeurt. Ook als mensen lelijk tegen mij doen.
Dat kan ik best wel voelen want ik ben geen robot. Dat voel ik echt wel. Ik voel
echt wel als er dingen gebeuren die niet prettig zijn. Ik praat ook voor ons allemaal,
dat voelen we allemaal, maar ik ga er niet verder over denken.

Ik sta met mijn voeten in het Paradijs en ik weet dat we allemaal op deze wereld
hier, ik zeg maar zoekende, oriénterende, voelende zijn, wat de ingang is naar het
goede en niet alleen voor mezelf maar ook voor de ander.

En als de ander het eerder vindt dan ik dan is dat mooi en als ik het eerder vind
dan de ander is dat ook mooi.

Het gaat niet om tijd.

En dat is een enorme doorbraak.
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Juist om de archontische intelligenties die daar doorheen lopen en dingen willen
laten doen. Juist om die de macht eraf te halen.

Wij herscheppen constant, constant. Dus de situaties in de wereld die je op het
nieuws ziet, wordt voor jou, op opdracht, dat je opnieuw gaat herscheppen, een
mening te hebben over b.v. het Palestijnse optreden of het Israélische optreden.
Even in een notendop.

Ik heb geen enkele voor- of tegenstander. Is verschrikkelijk wat er gebeurd.

Zo verschrikkelijk veel verdriet. En ik ben niet politiek aangelegd, helemaal niet, ik
ben alleen maar aangelegd in mijn Hart. Wat er gebeurt is dat de beelden die er op
mijn beeldscherm worden neergezet, die herschep ik heel bewust. Heel bewust.

Ik ga niet mee en heb geen mening over de situatie.

Ik heb geen mening over een regeringsleider.

Niets, nul. Heb ik niet. Het is gewoon vreselijk erg wat er op deze Aarde gebeurd.

Wat ik doe:
ik herschep die persoon in mijzelf. Dat kan ik en dat kan jij ook.

En daarmee brengen we een lichtstempel van eigen bewustzijn via voelen en
denken in het lijf, brengen we in het veld. En die sturen we op pad. Dat is God in
actie. Maar daarvoor heb je toewijding en compassie nodig.

En als je niet wil meewerken en niks met mensen te maken wilt hebben omdat
anderen vervelend zijn of allemaal smartphones hebben...dan heb je iets te doen
want dit is de wereld, als je vanuit het Paradijs voelt te moeten vibreren en te
willen vibreren en ook zelf een Paradijsvogel bent, dan draait het hier echt als een
toewijding voor het Leven en compassie. En iets anders is er niet.

[1.04.25]

En ik zal niet zeggen dat het allemaal makkelijk is. Dat roep ik ook helemaal niet.
En ik ben ook geen uitverkorene, ik ben net als jij als een commander hier in deze
wereld aanwezig, met het Hart van goud en ook geprikkeld door allerlei toestanden
in deze wereld, dat voel ik ook allemaal en is helemaal niet anders. Hou ik dan op
dit moment even in de lucht. Maar ik herschep constant een gebeurtenis.

Steeds weer. Ik ga uit van het goede van ieder mens.

Herinner je dat jezelf niet hebt gekozen voor deze moeilijke wereld. Herinner je
daarmee ook dat anderen dat ook niet hebben gedaan. Herinner je dat dat geen
theorie is, maar dat dat toetsbaar is op het moment dat je met andere mensen te
maken hebt. Als anderen mensen iets niet snappen of niet willen of ze reageren
geirriteerd of er is boosheid of wat dan ook of iemand is zwaar getraumatiseerd of
heel erg kwaad, niemand heeft daarvoor gekozen.

Er is geen levend Wezen uit de Force die kiest voor pijn. Dat is iets wat we allemaal

mogen beseffen. Dat is ook onze opdracht in deze enorme belangrijke tijd. Juist om
dat kantelpunt, dat omslagpunt, te bereiken.
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Om dat omslagpunt te laten aangaan, ook zichtbaar, zal ik ook werkelijk in mijn
eigen Kracht moeten Staan, in mijn eigen liefdesveld, zonder spiritualiteit. Beseffen
waar ik ben, wie ik ben, beseffen wat ik ben en wat scheppen nu eigenlijk is.

En de kanonskogels die via beelden en meningen afgeschoten worden en dat gaat
nu eenmaal in deze wereld supersnel, die zal ik al moeten opvangen en allemaal
met mijn eigen herscheppingsvermogen, zal ik allemaal die kanonskogels laten
neervallen omdat ik de drager ben van het beeld van wat het wél is volgens mij.

De attacks, de aanval, de pogingen, alles wat er is, stuk voor stuk in jezelf, het een
kogel kan zijn, een bombardement kan zijn, dat er ergens iets aan ruzie uitbreekt,
dat mensen tegen mij iets gaan vertellen over iemand, dat kan met foto’s,
beeldmateriaal, het maakt niet uit.

Het kunnen een paar hele kleine subtiele zijn die de grootste oorlogen in
gedachtenvelden laten openknallen.

Ik ben in charge.

Ik ben de Hartendrager van mezelf. Dus ik herschep die persoon zoals Ik voel wie
die persoon is.

Niemand heeft gekozen hiervoor. De beelden die de anderen op me afschieten die
kunnen niet eens bij me komen. Die vallen al voor me op de grond. Want ik wéet
wat ik zelf schep ik weet zelf wat ik aan beelden en wéten in mijzelf en voelen in
mijzelf draag over die persoon.

En nu hebben we het dus ook over een enorme veiligheid onderling.

Ik vind: als ik iets mag vinden, ik vind het is niet meer van deze frequentie waarin
we nu in zitten, om toe te staan dat er een onveilige situatie wordt gecreéerd of dat
je een handlanger zou kunnen zijn in het in stand houden van onveilige situaties
van andere mensen.

Dat is niet mijn mening hoor. Dat is gewoon mijn visie over wat ik voel. Dus je
moet heel goed in je schoenen staan om het hele grote onderwerp wat deze wereld
hier is en waar we met elkaar voor staan, om de Dageraad van Ooit terug te
brengen via onszelf in deze wereld, om een reactie in het veld terug te krijgen in
wie wij zelf ten diepste zijn. In het pad waar we daardoorheen lopen, ook de
moeilijkheden en de vele beproevingen die we ook onderling met elkaar op de
Aarde allemaal tegenkomen.

Je moet wel heel goed in je eigen schoenen staan van je eigen Hart, om te weten
van niemand heeft gekozen voor deze ellende.

En hoe dieper je dat gaat beseffen, hoe lastigere personen je op je pad krijgt, om
te kijken van: “ga je nog om?”

René & Yanadath Pagina 58 van 63 Webpages https://matrix-nl.freevar.com & https://linktr.ee/yanadath



https://matrix-nl.freevar.com/
https://linktr.ee/yanadath

Maar je moet ergens een keer kleur bekennen aan jezelf van het stopt!
Ik hoef geen oordelen meer te hebben en een mening over anderen mensen.
Ik ben vreemd en dat weet ik ook wel en mensen mogen mij vreemd vinden.

En eigenlijk is iedereen vreemd. En eindelijk ben jij nog veel vreemder dan ik.
Maar goed daar wil ik het niet over hebben. (gelach)

Jort...jij steekt daar met kop en schouder bovenuit.
Eén grote gebeurtenis.

Dus wat ik zei: “wij herscheppen constant.”

Daarom moeten we ook secuur zijn over onze gedachten en ons bewustzijn. Secuur
zijn. En als we werkelijk dat pak weer aantrekken van binnenuit, de bloem gaat
open en ons eigen pak gaat weer aan en ons mooie gezicht is weer terug en onze
Vrede zit er weer in en we kunnen elkaar gewoon zien en we kunnen elkaar helpen
assisteren, samenwerken.

Samenwerking kan ook zijn dat je elkaar met rust laat.

Dat is ook een prachtige samenwerking want dan kan uit die vibratie kan van alles
onderling plaatsvinden in de wereld. Ja...dan doe je iets heel bijzonders.

Maar daarvoor zijn wel, echt wel diepe besef van ons nodig.

Daarvoor ben ik ons allemaal dankbaar die we hier op de Aarde zijn.

[1.09.44]

Dat we allemaal ons eigen pad waarin we lopen en uiteindelijk toch op een
gemeenschappelijk plein uit komen.

Dat is mooi hé. Nou dit zijn ook, zeg maar, de meest essentiéle dingen die je -
waarschijnlijk op een andere manier zoals ik het nu zeg- zou bespreken met
mensen die niet uit de bubbel van deze wereld komen.

Mensen hebben heel vaak het idee dat buitenaardse mensen hele geavanceerde
Wezens zijn. Dat zijn ze natuurlijk ook. Waar wij ons nu in bewegen zijn zij heel
veel verder, tussen aanhalingstekens, verder dan de Aarse Mens van hier.

Maar de gesprekken die we met hen zullen voeren die zullen hier over gaan.

En niet over allerlei complexe dingen.

Eerst weer terug naar het eigen bewustzijn.

En niet het bewustzijn beheersen van een ander, maar het bevrijden.

Dat is de mooiste taak die in ons ligt.

Daar krijg je zulke mooie gesprekken van.

En ook gesprekken met mensen die binnen de bubbel onbereikbaar zijn, maar via
de Force gewoon opengerold worden.

Dat is prachtig... om de Force overal te brengen, om jezelf overal te brengen.
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Het is ontroerend.

Ja, ik kwam gisteren in een hotel. De deur die draaide en ik stapte niet gelijk in.

De mensen achter mij waren verbaasd dat ik dat niet deed. Ik vond het heel
begrijpelijk dat ze verbaasd waren. Dus die deur die draaide door en die mensen
geen idee. Toen keek ik naar dat vak wat erachter kwam en toen dacht ik: “ja dat
is mogelijk.” Maar ik heb de zijdeur genomen.

Toen kwam ik bij de balie en toe zegt die mevrouw: “Goedenavond.”

Ik zei: “Hallo, ik kom, ik heb gereserveerd op naam van, van Staveren.”

"0 ja, ik zag u naam al voorbijkomen.”

Ik zei: “Nou ik ben er.”

En toen keek ze op het beeldscherm en ik sta zo tegenover haar en ik realiseerde
mij op een heel eenvoudige manier, dat ik daar dus op die manier kan staan omdat
zZij er is. ik denk niet in alleen scripten. Ik ben in dankbaarheid dat zij er is.

Ik besef dat ik daar kan staan dat zij er is. Zij drukt voor mij die knop in.

Zij zorgt ervoor dat die incheck gebeurt dat ik niet leuk vind.

Zo...ik ben ingecheckt joehoe. En ik kijk naar jou en ik zie aan haar op de manier
van hoe ze kijkt, zie ik, dat ze datgene wat mijn kamernummer dan zou zijn dat dat
niet helemaal, dat ze dat niet wilde of zo en niet werd.

Keek ik haar zo aan en zeg: “"Goh, waar ga ik slapen vanavond, buiten?”

Zeg ze:" ik ben aan het omboeken naar de hoogste verdieping.”

“Nou dat is fijn dan heb ik een mooi uitzicht.”

“Ja, ja, ja, ja, ik weet niet precies, maar ken ik jou ergens van?”
Toen werd het ineens jou...jou...dat is de Force.

De Force maakt al die dingen...gewoon dit, maakt die afstanden weg.

Ik zei: “Ja natuurlijk, ik was hier al veel eerder.” "Nog voor dat ik...” "Ja natuurlijk,
daarvoor was ik er ook al.” “"Bedoel je dan voordat ik hier werkte?”

Ik zei: “"Nog ver daarvoor.” Ik heb haar beduusd achter gelaten. Dus ik kreeg die
andere kamer. Dus ik naar boven toe. Toen kwam ik bij de lift en toen stond er een
man en een vrouw, lekker gezellig en ze haalde dat pasje over het apparaat anders
kun je de lift niet in. Piep. Ging niet hé. Piep...we kunnen er niet in. “Heeft u zo’n
pasje?” “Ja, die heb ik.” “Nou als u die eroverheen haalt.” Ik zei: “nee.” En ik haal
mijn hand er zo over en piep toen ging hij open. Zo leuk.

Ik hoop dat je helemaal op je eigen route bent en blijft. We hebben een
gezamenlijke route maar iedereen moet wel zijn eigen zaken uitrollen.

En voor mij is dat gemeenschappelijk en dat je goed beseft waar we toe in staat
zijn en wat we kunnen doen en wat bekrachtigen is. Hoe jezelf eigenlijk ook wel
inkruipt. Op moment dat ik aan een boom denk, nu op moment bij mij in
Kerkenveld dat ik daar, even kijken ben een andere boom aan het zoeken, Ja, een
seringenboom, die heb ik gisterenavond nog gesnoeid voor dat ik weg ging.

Dat wilde ik de hele week al doen.

En ik zit in de auto en ik zie dus, dat is een seringenboom die verplaatst is, die is
niet helemaal vol met allemaal bladeren, heeft een beetje minder bladeren, maar
heeft veel bloemen gehad en die bloemen waren er vrij snel uit uitgebloeid, die
waren allemaal donkerbruin.
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En ik ben daarnaar teruggegaan, de trap gepakt en de snoeisnaar en ik ging nog
die struik, die twee meter hoog is, ging ik snoeien. Daar denk ik dan aan op dit
moment. Ik herschep deze struik op dit moment door eraan te denken.

Door het aan jou te vertellen, ga jij, je luistert daarnaar.

Waar ik naar toe wil, niet dat ik dat te willen heb, maar dat is toch wel zoals ik het
wil noemen, waar ik naar toe wil is dat die verbinding tussen ons met elkaar, dus
mensen op de Aarde en in kleine groepjes en ook bij grote bijeenkomsten op de
Aarde, internationaal, dat die verbinding zo mooi vanuit het Paradijs-Bewustzijn,
zo mooi kan werken, dat ik herschep deze struik van dik twee meter hoog, ik
herschep deze struik, ik vertel over het snoeien en dat je met me mee kunt kijken,
wat ik doe.

En andersom ook, dat ik mee kan kijken met jou.

Dat is het grote observatiesysteem wat bij Gaia hoort. Dat is echt zo bijzonder
allemaal. En het is niet zo dat je geen privacy hebt hoor, dat je constant aan een
apparaat aangesloten zit en alles ziet wat al die andere mensen doen. Maar je kunt
elkaar letterlijk meenemen. Je elkaar meenemen naar datgene waar je het over
hebt. Ik vind het erg lastig om altijd alles te moeten omschrijven in deze wereld en
later te horen van: “"Bedoel je dat.” En dan zeg ik: “"Nee.” Toon het maar aan
elkaar. Bekrachtigen is energie scheppen en is een enorm groot iets en gaat heel
ver.

Daar wil ik het met elkaar nog eens een keer dieper over hebben.

Ik zet even een muziekje aan. https://www.youtube.com/watch?v=8jXZ7U6FXvg
WELKOM THUIS [De muziek draagt de frequentie van thuis]
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LATEN WE AAN BOORD STAPPEN BIJ ELKAAR.
Op welke manier dan ook. Zonder afhankelijkheid, maar teamwork.

Ik denk dat het goed is deze dag zo. Zoals het hier is neergezet door jou en ik er
ook bij mag zijn, dankjewel. En wat er ook verder gaat gebeuren, doe wat je moet
doen, kies ervoor, heroverweeg vanuit je gevoel, weer calibreren, opnieuw starten
niet vanuit je geheugen, echt heel erg hard nodig.

Dan gaan we verder met elkaar op reis.
Ik ga zelf deze dagen van wat we bekrachtiging noemen ga in twee delen.

Enerzijds een dag zoals dit dan hebben we het over hoe bekrachtigingen kunnen
zijn en zijn iedere keer weer anders want het is geen script.

Steeds weer wat we erover kunnen zeggen, dat mag dan weer op de manier zoals
dat op dat moment kan. En de tweede dag, zijn dingen waar we echt alleen maar

bekrachtigingen doen, ook in crowdpowers dat soort uitzendingen en
bijeenkomsten elders ook doen.

Dan kun je voor jezelf doorvoelen als je een keer zou willen komen, als je niet wilt
is dat ook helemaal prima, als je wilt komen dat je kunt zien wat voor dag is dit.

Is dit een dag met bekrachtigingen waar je er 5 a 6 achter elkaar de hele dag door
loopt, kun je misschien zelf ook een innerlijk draaiboek doorgaan hé.

Dat is ook misschien mooi, dat weet ik niet. Kan zo zijn. En misschien heb je ook
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het gevoel: dat hoeft juist niet, ik vind het wel fijn bij zo'n doorneming van de
materie, van de onderliggende materie van de informatiestukken te zijn. Dat kan.
Ik ga in twee verschillende manieren aankondigen. Je bent altijd van harte welkom
en bedankt voor deze mooie ontmoeting.

Britta weer bedankt voor het openstellen van deze heerlijke plek, onderdeel van het
Paradijs. Ik vond het heel fijn om hier vanochtend aan te komen rijden en ik zie ook
de zorg die je hebt in alles wat je hier doet. Hoe je hier ook hard voor werkt en wat
er allemaal gaande is en is geweest en de mooie dingen die onderweg zijn. Het is
een fijn land. Het is heel mooi. Ik ben dankbaar dat dat zo met elkaar mag.
Dankjewel.

Een hele goede reis en je weet het: je hoeft voor mij niet te applaudisseren want
dat is niet nodig. Ga heen in vrede en doe wat je te doen hebt in verbinding met
het leven en met elkaar en vooral met jezelf.

Wel thuis.
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